ATOSUN 


Kolieksiyonu 


SIKIYÖNETİME HAYIR 
FAŞIST YASALARA HAYIR 


Gerek sermayenin iç çelişkilerinden, fakat daha önemlisi demokratik güçlerin büyüyen direnci yüzünden gerici MC iktidarı sıkıyönetime gidemedi, Sıkıyönetimi ilan etmek için Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkarmaya çalışan Demirel, bunu başaramadı. 

Bu arada, Milli Güvenlik Kurulu'nun Anayasa açısından konumu basında tartışma konusu oldu. Demokrat hu- 


Anayasa 


OGRENCI 
GENÇLİĞE 
SAHİP 
ÇIKALIM! 


Faşist baskı ve terörün sivri ucu işçi sınıfına — yönelik olduğu kadar, diğer bir sivri ucu da öğrenci gençliğe yö- 


açısından 


neliktir. İşbirlikçi burjuvazinin kanlı terörü öğrenci gençlik kesiminde oyoğunlaş- 


tırmasının iki nedeni vardır: Birincisi : Karmaşık bir yapısı olan öğrenci gençliğin içerisinden bir grubu bireysel terörsel eylemlere iterek açık faşizme basamak yapmak. 
Böylelikle işçi sınıfının, emekçi halkın mücadelesi rahatlıkla zapt - u rapt altına alınabilecek, tüm kazanılan demokratik haklar yokedilecektir. 
(Devamı 11. sayfada) 


onbeş gün 


Milli Güvenlik Kurulu'nun ancak bir danışma organı olarak çalışabileceğini, bir karar organı olmadığını o belirttiler. 
Nitekim, Oo Anayasa'nın hazırlanması sırasında Kurucu Meclis'te bu konu ile ilgili olarak ileri sürülen gerekçede de bu nokta özellikle vurgulanmıştır. Gerekçe de; Milli Güvenlik Kurulu, bir danışma organı olmayıp bir karar organı olarak çalışırsa, bütün Anayasa kurumlarının üstünde yeni bir organ yaratılmış olur ki, bu durum ülkedeki demokratik işleyişi geri çevirir diye, belirtilmiştir. 

Halbuki, şimdiye dek gelen uygulamalar göstermektedir- ki, bir takım çevreler, Milli Güvenlik Kurulu'nu bütün Anayasa kurumlarının üstünde bir karar organı- haline getirmek istemektedirler. Bu fiili çabalar, Anayasanın kağıt üstünde kalmasına neden olmakta ve demokratik güçlerin haklı olarak tepkisine yolaçmaktadır. 


İŞBİRLİKÇİ BURJUVAZİNİN CILKI ÇIKMIŞ FAŞİST OYUNLARI 


Milli Güvenlik (Kurulu'nda sıkıyönetimin görüşüleceği günden önceki gün gelişen olaylara da dikkati çekmek gerekir. Zeytinburnu'nda bir evin basılıp «gizli bir örgütün hücresi»nin ortaya çıkarılması, silahların ele. geçirilmesi, çıkan «çatışma» sonucu bir «hücre elemanı»nın öldürülmesi yine aynı gün Şehzadebaşı'nda bir bankanın şubesi- nin «soyulması» gibi olayların çıkması ile Milli Güvenlik .Kurulu toplantısının Oo çakışması bir rastlantımıydı? Gerici basının veriş tarzı, bunun hiç de bir rastlantı olmadığını or- 


İ ERENER 


ANTİ. EMPERYALİST, ANTİ. FAŞİST MÜCADELEDE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM. 


lük siyasi genclik gazetesi 


taya koymaktadır. Ayrıca, büyük basın tekellerinin polis kuvvetleri ile birlikte «operasyona» katılması ve olayı afişe etmeleri, işin içerisinde bir bit yeniğinin bulunduğunu kanıtlamaktadır. 

İşbirlikçi burjuvazi, aynı yön temlere 12 Mart faşizmi döneminde de sık sık başvuruyordu. Sıkıyönetimin uzatılma- sı sırasında yürütülen «fırtına tatbikatları» ile ilericilerin, yurtseverlerin, . devrimcilerin 


GENÇLİĞİN YOLU, 
İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR 


evleri basılıyor, gerici basın bu haberleri çarşaf çarşaf veriyor ve kamuoyu yaratılmaya çalışılıyordu. Fakat bu oyunları açığa çıkmıştır. Gerici faşist güçler bu oyunlarla ilerici güçleri yanıltacaklarını sanıyorlarsa pek aldahıyorlar. 
İlerici, yurtsever güçler artık bu oyunlara gelmeyecek kadar uyanık ve tecrübe sahibidirler. Nitekim bu oyun tutmamış, ilerici basın bu provokasyonları açığa vurmuştur. 
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YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ 
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250 Kuruş 


Dİ 


PAZARCIK'DA 
OYNANAN OYUN Provokasyonlar serisi bu kadarla kalmamaktadır. Pazarcık'da gerici faşist güçlerin oynadığı oyun, herkesin görebileceği bir o tertiptir, faşist baskı ve terörün yaygınlaştırılması eğilimidir. Faşist ülkü - Bir Derneği önünde dinamit patlatılması, faşist güruhun halk üzerine ateş açması, «komünistler camileri bomba- 
(Devamı 11, sayfada) 


KERİM'LER ÖLMEZ! 


İLERİCİ GENÇLER DER- 
NEĞİ Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü, TEKNİK BİLİM-LER ARAŞTIRMA DERNEĞİ Başkanı Muzaffer Berberoğlu, İLERİCİ MÜHENDİSLER Mİ-MARLAR DERNEĞİ Başkanı Ali “İhsan Başoğlu, GENÇ FENLİLER KÜLTÜR DER- 
NEĞİ Başkanı Sabahattin Demircan, İLERİCİ İKTİ-SATÇILAR KÜLTÜR 
DERNEĞİ Başkanı Bekir Budumlu, 23.1.1976 tarihinde (KERİM YA-MAN'ın ölümünün yıldönümü dolayısıyla ortak bir basın toplantısı yapmışlar ve özetle şunları (o söylemişlerdir; «İşbirlikçi burjuvazi ve onun iktidarı bu gün artık ülkeyi yönetemez duruma gelmiştir. Her gelen yeni zamlarla emeği ile geçinenler için 


hayat dayanılmaz olmuştur. Pahalılık, işsizlik ve yolsuzluk çığ 


gibi büyümekte buna karşılık işbirlikçi burjuvazi ve MC iktidarı çareyi sıkıyönetimde a- G ramaktadır. 


İlerici - yurtsever (işçi sınıfına, öğrencilere, öğretmenlere, memurlara, köylülere...) 
ler üzerine yönelttiği saldırılar kanlı boyutlara varıyor. 
Özellikle öğrenciler arasına soktuğu ajan - provakatörleri ve her soydan ve her boydan bozguncular aracılığı ile eylemlerini sürdürmekte daha da 


kışkırtmaktadırlar, 

Ne var ki, başta Türkiye işçi sınıfı ve sendikal örgütleri, diğer demokratik güçler burjuvazinin bu oyunlarını bozdu. Bu faşist tırmanışa karşı geniş yığınsal eylemlerle FAŞİZME GEÇİT VERMEYE-CEĞİNİ kanıtladı. 

(Devamı 11. sayfada) 


Ül, 


ERDEK KÜLTÜR DERNEĞİ 


Erdek Kültür Derneği yöneticileri yayınladıkları iki bildiri nedeniyle İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesine verilmişlerdir. 

Dernek yöneticileri gazetemize yaptıkları açıklamada şöyle demişlerdir : «En basit demokratik hakların kullanılmasına tahammülü kalmayan gerici ve faşist güçlere karşı demokratik haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bütün bu uygulamaların kaynağı olan M.C. iktidarı istifa etmeli, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne konan tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır. 
Varlığı Anayasayla çelişen D. 
G.M.'lerinin faaliyetleri durdurulmalıdır.» 


Bütün demokratik kuruluşlar tarafından, kanunlara aykırı olarak işlevlerine devam eden 12 mart ürünü bu mahkemelere karşı tepki gün geçtikçe artmaktadır. T.R.T. 
de olduğu gibi D.G.M”lerinde 


de anayasaya aykırı işlemlere yönelen M.C. iktidarının gerçek yüzü halkımızca bir kes daha anlaşılmıştır. 


SAMANDAĞ LİSESİ 


Orta öğrenim öğrencilerinin demokratik mücadelesi yurdun dört bir yanında çığ gibi gelişiyor. Samandağ lisesi öğrencileri de faşist baskı ve teröre 1, okulun eksik acil ihtiyağlarının giderilmemesi ve daha önce okul öğretmenliğinden sürülen faşist kafalı Mehmet Okuyan'ın MC iktidarınca tekrar aynı okula atanmasını protesto etmek üzere topluca boykota karar vermişlerdir. 

Öğrenciler; müdür gitmedikçe ve somut istekleri yerine getirilmedikçe boykotlarını sürdüreceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu kararlı ve disiplinli birliğini, bir yandan gerici yöneticiler yalan beyanlarla bozmaya çalışırlarken, öte yandan ilerici geçinen özünde gerici (karşı dev- 


YAŞASIN 
İLERİCİ 
YURTSEVER 


GENÇLİK GAZETESİ 


Ülkemizde faşizmin tırmanmasına merdiven kuran, gerici ve egemen çevreler halkın bilinçlenmesini hazmedemiyerek her gün binlerce kitap toplatmakta ve çeşitli faşizan saldırılar düzenlemektedirler, Bizler işçi sınıfının yanında yer almış gençler bu baskılara karşı bilinçli ola- 


rak mücadele verirken; bazı devrimci 


geçinen (tarihin 


mahküm etmiş olduğu) maoistler, anarşistler çevremiz- de sapık ideolojilerini sürdürmeye çabalamaktadırlar. Daha da ileriye giderek, işçi, köylü ve öğrenci gençliğin dergisi olan «İLERİCİ YURTSEVER GENÇLİK» gazetesi- nin satılmasına ve okunmasına engel olmaktadırlar. 

Biz işçi sınıfının önderliğinde geri ve yoksul bırakılmış ülkemizin kurtulacağına inanan gençler olarak bu du- 


rumu protesto ederiz. 


YAŞASIN HALKIMIZIN DEVRİMCİ UTKUSU... 
YAŞASIN İLERİCİ GENÇLİĞİN DEVRİMCİ MÜCADELE- 


si... 


KAHROLSUN İŞBİRLİKÇİ BURJUVAZİ VE BURJUVAZİ-NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRENLER... 


UYAN 


Devrimci Gençler 
ERGANİ 


Uzun karanlık gecelerde uyuyorsun, Bacakların kıvrılmış, bükülmüş, Yastığına ak saçların dökülmüş Yorganın sökülmüş uyan ARKADAŞ... 


Uyanırsan göreceksin dünyayı, ay'ı Aç tilkiler saldırdı kocaman bağa Dost dediğin olmuş saf kabadayı Yastığın sökülmüş uyan ARKADAŞ... 


Kendin ek, kendin işle, sat 

Bundan alacaksın lezzet, tat Ağalarına restini çabuk patlat Döşeğin sökülmüş uyan ARKADAŞ... 


Taksim yok alan alır 


gücü yetmeyen arkada kalır 


Bunları duyan kulağı sağır 


Toprağın sökülmüş uyan ARKADAŞ... 


İbrahim KUTLU 
BURDUR 


a a 7 e a MY 


rimci) olan sahte devrimci birkaç Maocu bozguncunun èkul çevresinde öğrencilere 
vahşice saldırmaları ve 7 . 8 
ilerici öğrenciyi oyaralamaları da boykotu kıramamıştır. 

Kara halkının büyük bir kısmının desteğini sağlayan ilerici öğrenciler, bir takım gerici yöneticilerin ve onlar kadar tehlikeli olan Maocu bozguncuların oyunlarını açığa çıkarmışlardır. 

Onların bu haklı mücadelelerinin yanındayız. 

Samandağ'dan bir okuyucu 


BURSA EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ 


Bursa Eğitim Enstitüsü'nde (BEE) yoğun baskı ve disipiin cezası uygulamalarını 
protesto eden öğrenciler, 13 
arkadaşlarına verilen 15 gün uzaklaştırma cezasının kaldırılması için okul önünde bir forum yapmışlardır. Bu forumda konuşan öğrenciler, «cezalar kalksın», «Faşizme geçit yok», «Demokratik Üniversite» sloganlarını hep birlikte haykırmışlar ve yığınsal bir gösteri yapmışlardır. 

İdare - polis - komando işbirliğiyle yönetilmek istenen BEE'de bir gün önce faşist öğrenci ve idarecilerin kışkırtıcı söz ve davranışları çok sert tepki görmüştür, Okul yönetiminden çok Anti - Komünizm'le vakit geçiren okul müdürünün istifası istenmiş, faşist komandolar yaka paça dışarı atılmıştır. Öğrencilerin bu yığınsal hareketleri okuldaki faşist baskı ve terörü geriletmek yönünde önemli bir adım olmuştur. 


HATAY EĞİTİM 
ENETİTÜSÜ 


Yüksek öğrenim gençliğinin gittikçe güçlenen akademik ve demokratik istekler uğrundaki örgütlü (mücadelesi hakim güçlere ve onlarla bütünlesen fasist saldırganlarca kırılmak Oo istenmektedir. Bu baskı ve terör Hatay'da da Eğitim Enstitüsü ve tüm ilerici yurtseverlere uygulanmaktadır. 

Okuldaki baskıları protesto etmek isteyen ilerici öğrenciler derslere girmeyip bir yürüyüşle kamuoyuna bu gerici yöneticileri ve faşist uygulamaları teşhir etmek istemişlerdir. Ancak bunu daha önce öğrenen faşist saldırganlar güvenlik kuvvetleriyle birlikte ilerici öğrencilere saldırmışlar, bu saldırı sonucu kızlı erkekli bir gurup ilerici gözaltına alınmış, dayak atıldıktan sonra kefaletle bırakılmışlardır. Bunun hemen arkasından faşist zihniyetli okul idaresi 22 ilerici (öğrenciye 


2““er gün uzaklaştırma cezası - 


vermiştir. 

Bu yıldırma ve terör politikasıyla ilerici yurtsever öğrencilerin akademik ve demokratik mücadelesini durduramıyacaklardır. İlerici öğrencilerin haklı isteklerinde yanlarındayız. 


NİŞANTAŞI 
DİŞ HEKİMLİĞİ 


İstanbul İktisadi Ticari llimler Akademisinden ayrılıp bir Tıp kuruluşu (bünyesine girme için başlatılan demekratik eylem sürmektedir. 

Türk Tabibler Odası ve Türk Diş Hekimleri Cemiyetince de desteklenen boykot öğrenci velilerinin hazırladığı bir bildiri ile de kamu oyuna açıklanmıştır. Bildiride okulun sorununu açıklayan, çözümler öneren, üniversite, akademilerarası koordinasyon kurulu kararları Nişantaşı Diş Hekimliği yüksek okulunun yönetim kurul kararlarının fotokopileriyle birlikte veliler komitesince İz. 
mir, Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul'daki arkademiler arası koordinasyon kurulu Üyelerine verilmiştir. Ayrıca TBMM'sindeki diş hekimi parlamenterlere de gönderilmiştir. Veliler adına yazılan bildiride «9 Aydır süren boykot; biz bu okulda öğrenim gören öğrencilerin anne ve babalarını fazlası ile üzmektedir. 
Boykot nedenlerinin bir an önce ortadan (kaldırılmasını, çocuklarımızın yeniden öğrenimlerine devam etmelerini istiyoruz.» denmekte ve bildiri şöyle devam etmektedir: «Boy kot, öğretim uygulaması aksamalarının giderilmesi amacina dayanmakta ve aynı & maçla da devam etmektedir. 
Çocuklarımız son çare olarak boykota başlamışlardır. Eğitimimizin bugün içinde bulunduğu çıkmazın günahı ne çocuklarımızın nede bizlerindir.» 

GENÇ DİŞÇİLER DERNE-Ğİ'de tüm üyelerini velilere yardım için seferber etmiştir. 
Bir bildiri basarak, A.A. Koor. 
Kur. üyeleri adlarını veli ve öğrencilere duyurulmuştur. 

Bağımsızlık, Demokrasi ve Barış mücadelesinin Sosyal llerleme alanında yürütülen bu çalışmaları demokrasi sınırını genişletmeğe yöneliktir. 


PAZARCIKLI 
ÖĞRENCİLERİN 
GAZETEMİZE 

ÖZEL AÇIKLAMASI 


MC iktidarının açık faşizme geçme, sıkıyönetim ilân etme doğrultusundaki saldırıları yoğunlaşıyor. Üniversitelerde sürdürülen faşist baskı ve terörün sonucu olarak okulları kapatan MC iktidarı, şimdi emekçi halk katmanları üzerinde yeni yeni oyunlara girişmektedir. Pazarcıktaki son kanlı olaylar bunun so- 


DUYURU 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA : 3 


'TÜRKİYE GENCLİĞİNDEN HABERLER 


mut örneğidir. 

Pazarcık'taki kanlı elaylara neden elarak şösterilen ÜLKÜ-BİR'e dinamit atılma- sı, arkasından olayların ge lişme seyri işbirlikçi burjuvazinin, gerici faşist (güçlerin ertak elarak düzenlediği bir prevakasyon olduğunu orte ya koymaktadır. 

Olaydan çek kısa bir süre sonra çevre köy ve kentlerden faşist komandoların O ilçeye sevk etmeleri (kemönistler camileri bombalıyorlar) diyə bilinçsiz yurttaşların etebüslerle ilçeye gelmelerini sağlamaları (komünistlerin malları helâl) diyerek ilerici yurttaşlarin mallarının, işyerlerinin yağmalanması; bütün bunlar bu olayların bir tertip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Ancak olaylar bununla kal mayarak faşist komandolar emekçi halkın canına kastetmiş, bir yurtsever öldürülmüş, yüzlercesi de yaralanmıştır. 

Olayları yapanlar gerici faşist çevreler olduğu halde ilerici ve yurtseverlerin göz altina alınması MC iktidarının gerici faşist politikasını apaçık ortaya sermektedir. İlçede halen faşist silahlı komandoların devriye gezmesi, halkı tehdit etmesi alınan (güvenlik tedbirlerinin) ne denli bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Burjuva basını tarafından olayların yansıtılma biçimi yanlıştır. Çatışma sünni yurttaşlar la alevi yurttaşlar arasındaki bir çatışma değil, ilerici güçlerle gerici faşist güçler arasında bir çatışmadır. İşbirlikçi burjuvazi (o (sünni-alevi) çatışması diye emekçi halkımızı birbirine karşı çıkarmaya onların egemen güçlere karşı birliğini parçalamağa çəhışmaktadır. 

Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde egemen çevrelerin her türlü gerici, şövenist tahriklerine karşı halkımız güçbirliğine inanmaktadır. Bu bakımdan işbirlikçi burjuvazinin daha önce Elbistan'da, Malatya'da, Erzincan'da tezgahladığı aynı tip olayların artık sökmeyeceğini, halkımızın ©- gemen sınıflara karşı mücadelesinde beraber olacağına inanıyoruz. il 

Pazarcıklı öğrenciler olarak MC iktidarının halkımız üzerinde yaptığı bu Oo faşist baskı ve terör hareketini şiddetle kınar, diğer demokratik güç ve kuruluşların aynı tutum İçerisinde olmalarını isteriz. 


PAZARCIKLI ÖĞRENCİLER 


DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK FEDERAS-YONU'NUN PORTEKİZ'LE İLGİLİ AFİŞİ ÇIKTI. 
6 RENKLİ, EXTRA BASKI, 5 TL. 10 TANEDEN 
YUKARI İSTEKLER HALİNDE %, 25 İNDİRİM 


YAPILIR. YALNIZCA 


ÖDEMELİ GÖNDERİLİR. 


İSTEYENLER GAZETEMİZE BAŞVURABİLİR- 


LER. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK 


wo ye 


İLERİCİ yurissvar GENÇLİK 6 SAYFA : 8 


DOĞU'NUN 


GERİ BIRAKILMIŞLIĞI 
VE ZULÜM 


Burjuvazinin sözcüleri, sanayi ve ticaret odalarının yetkilileri, Vehbi Koçlar, Eczasibaşılar, Sabancılar, holdingçi baylar, şu demagojik tekerlekleri yuyarlamaya bayılırlar : «Efendim, ülkemizde bölgeler arası dengesizlik vardır.» «Peki, bu dengesizliğin sebebi nedir?» diye sorduğunuzda şu cevabı alırsınız: Kem - küm, tiss, foss... 


İşçi sınıfının bilimi isə bu sorunun cevabını açıkça vermektedir. Burjuva sözcüleri- nin «bölgeler arası dengesizlik» dediği olgu, kapitalizmin eşitsiz (gelişim kanunundan başka bir şey değildir. Bilindiği gibi; kapitalizm, dünya çapında, ülkeler düzeyinde, hatta en küçük yörelerde bile eşitsiz bir biçimde gelişir. 
Türkiye de kapitalist bir ülke- 


. dir ve bu gerçeğin dışında de- 


ğildir. Ülkemizde de kapitalizm batıdan doğuya doğru eşitsiz bir biçimde gelişmiştir. 
Ülke sınırları çerçevesinde düşünürsek, batının doğudan daha fazla geliştiğini görürüz. 

Fakat, Doğu Anadolu'nun geri kalması acaba, sadece kapitalizmin eşitsiz gelişim kanunundan mı kaynaklanmak - tadır? Hayır. Bununla beraber, emperyalist güçlere sırtını dayamış işbirlikçi burjuvazinin uyguladığı kasıtlı, bilinçli, ekonomik politika, Doğu Anadolu'nun geri kalma - sında diğer bir neden olmuştur. Yani, Doğu Anadolu, kasıtlı olarak geri bıraktırılmıştır. 


Doğu'nun geri bırakılma süreci ile ırkçı - şoven baskılar daima atbaşı gitmiştir. Doğu'- yu ekonomik, sosyal ve kültürel alanda geri bırakan egemen güçler aynı zamanda uygulanagelen ırkçı - şoven baskıların da kaynağı durumundadırlar. İşbirlikçi burjuvazi, daha iyi, mutlu, özgür bir yaşam için yürütülen mücadeleyi kanla, terörle, ateşle bastırmıştır, ó 


gerici faşist güçler, yürüttükleri ırkçı - şoven baskılar için Doğu Anadolu'da daima kendilerine yandaş güçler bulmuşlardır. Doğu Anadolu'daki yurttaşların zindancıbaşıları olan ağalar, şeyhler, ağa - dedeler bu konuda her zaman işbirlikçi burjuvazi ve emperyalist güçlerle işbirliği yapmışlardır. Bu saklanamaz bir gerçektir. Bir takım çevreler meseleyi tek yanlı görüp, Doğu'- daki yurttaşların zindancıbaşı- 


İşbirlikçi burjuvazi, 


larını somut olarak göstermemekle, şovenizme açık bir kapı bırakmaktadırlar. Bu durum, Türkiye'deki genel demokratik mücadeleye zarar 


NURAY ERENLER 


vermektedir. 


Maocular ise, «sosyalist» kı- 


lıflara bürünmüş 


milliyetçi 


sloganlarla Doğu'lu genç kar- 


deşlerimizi avlamaya 


çalış- 


© DOĞU'LU 
YURTTAŞLARIN ZİNDANCIBAŞILARI 
AĞALAR, ŞEYHLER AĞA-DEDELER 
EMPERYALİST 
GÜÇLERLE, 
İŞBİRLİKÇİ 
BURJUVAZİ 
İLE İÇİÇEDİRLER 


makta, yanlış hedefler göstermektedir. Maocuların maskelerini düşürmek, Türkiye'deki genel demokratik hareketin birliği için zorunludur. 


FAŞISI SALDIRILAR 
ERKEK VE KIZ 
AYIRIMI YAPMAZ 


MC'nin on aylık 


iktidarı 


döneminde sayısız - cinayetler 


işlendi, devrimci ve verlerin öldürülmesi 


yurtsenormal 


“HALKIN SESİ” Mİ 
“POLİSİN SESİ” Mİ? 


Maocu bozguncuların emperyalist güçlerle, işbirlikçi burįuvazi ile, faşist bozkurtlarla gittikçe büyüyen eylem birliğine girdiğini, aynı ağızdan konuştuklarını, «Ne Amerika, Ne Rusya» diye aynı sloganları haykırdıklarını ileri sürdüğümüz zaman, bazı «sol» unsurlar, «devrimcilere küfrediyorlar» diye feryad etmişlerdi. Buyrun baylar, sizin «devrimci» lerinizin son yumurtladığı yumurtaya bakın: «Diğer yandan Sovyetler Birliği doğrudan doğruya beşinci kol faaliyetlerini ülkemizde de yoğunlaştırıyorlar. Onlar, şimdiden Sovyet propagandası yapmayı üslenmiş yayınevlerini besliyorlar. (Altını biz çizdik) HALKIN SESİ, Sayı: 35» 


Bu, emperyalist güçlere, işbirlikçi burjuvaziye, ve onun Türkiye'deki uzantısına açıktan bir ihbar değil de nedir? Bu kalpazanların yarin çarşaf çarşaf «listeler» yayınlamıyacağını kim temin edebilir, Ki bunu da yapmamış değillerdir. Örneğin «HALKIN SESİ» nin 26. sayısında «Nasıl Sızıyorlar?» başlığı altında, akıllarınca «Brejnev Revizyonistlerinin» sendikalara «sızma taktikleri» açıklanıyor ve bu arada bir çok isimler veriliyor. Haberlerinde, yazılarında polis örgütünün verdiği bilgiler açıktan sırıtıyor. 


CIA'ya 


Bütün bunlar bizim için hiç de şaşırtıcı değil. Angola'da, Portekiz'de karşı - devrim saflarında çarpışanların «Türkiye Şubesi» ninde karşı - devrim saflarında yeralması normal. 
Çünkü hepsi de aynı yolun yolcusu, aynı çizginin elemanları. 
Dikkati çeken nokta, kendilerine «devrimci» diyen bazı un- 


surların maoculara «devrimci» Biz, maoculara «devrimci» diyenlerin 


demekte ısrar 


etmeleridir. 
«devrimci» liğinden 


şüphe ediyoruz. Ve maoizme, maoizmden kaynaklanan diğer «Sol» gruplara kapılanan, sosyalizme içten inanan arkadaşlara sesleniyoruz: Maoculuk, troçkizm, goşizm işçi sınıfına ters, sapık akımlardır; bunlar, dünyanın her tarafında devrimci harekete karşı saf tutmuşlardır. Bunlara karşı savaşmak, emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı savaşmak- 


tan ayrı tutulamaz. 


günlük haberler arasına girdi. 
Yoğunlaşan faşist baskı ve terör, kadın ve erkek ayırmaksızın bütün yurtsever ve devrimcileri hedef almaktadır. 8 
Aralık 1976 günü Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Nuray Erenler adlı bir kız öğrenci faşistler tarafından vurularak komaya girdi. 14 Ocak 1976 gü nü kaldırıldığı hastanede öldü. Diğer bütün olaylarda olduğu gibi bu olayda polisin gözleri önün de işlendi. Polis saldırıya uğruyanları yakalayıp götürdü. 


Nuray Erenler'in ailesi, cenazeyi hastahaneden aldılar, tören yapılmamasını istediler, ve cenazeyi memleketi- ne götürdüler. Bu arada öğrenciler Cebeci Yurdu önünde erken saatlerden itibaren birikmeye başladılar. Yağmurun altında saatlerce bekliyen öğ- 


renciler;  Mao’cu, Troçkist, Goşist unsurların bozguncu tavrından - dolayı dağılmak 


mecburiyetinde kaldılar. Bu arada Mao'cular küçük bir grupla yürümeye kalktılar, etraflarında kimsenin olmadığını görünce dağılmak mecburiyetinde kaldılar. Mao'cu bozguncular, heryerde olduğu gibi 


burda da bozguncu yüzlerini gösterdiler 

Bütün ilericiler, devrimciler, yurtseverler ve ulusal 


demokratik güçler emperyalizme ve faşizme dur diyebilmek için birleşmeli ve örgütlenmelidir. 

Bunun için demokratik güçler faşizme karşı eylem birliği yapmalı ve işçi sınıfının gös terdiği yoldan yürümelidir. 


Dost okurlar 


Bir çok arkadaşlar haklı olarak bazı eleştiriler yöneltmektedirler. Bu eleştirilerden bir tanesi de, bazı haberlerin «bayatladığı» biçimindedir. Doğrudur. Fakat şu gerçeği gözönünde tutmak gerekir. Gazete, onbeş günlüktür. Aslında bütün haberler, «bayatlayarak» çıkmak zorundadır! Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki, onbeş günlük bir gazete, hele bir gençlik gazetesi toplumdaki bütün haberleri almak zorunda değildir. Ancak, seslendiği toplum kesimini yakından ilgilendiren haberlere yer verebilir. Üstelik, olaylarla gazetenin çıkış zamanını ayarlayabilmek bizim elimizde değildir. 

Gazeteye yöneltilen eleştirilerin çoğu yapıcı eleştirilerdir. İlerici, devrimci okuyucu arkadaşların en küçük hataları görmesi, duyurması, bu konuda titiz davranması, gazeteniz ile ilerici gençlik arasındaki dolaysız ilişkinin somut bir örneğidir. Gazetenizin o tirajının % 50 artması, bu dolaysız ilişkinin diğer bir kanıtıdır. 

Dost okurlar 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen gazeteniz ile kurduğunuz ilişkiler yeterli değildir. Çoğu (arkadaşlar hâlâ kendilerini basit bir okuyucu görmek durumundan kurtaramamışlardır. / İ-LERİCİ Yurtsever GENÇLİK Gazetesi'nin okuyucuları, militan okuyucular olmalıdırlar. Çünkü, gazetenizi diğer gazetelerden ayıran çizgi, tüm ilerici gençliği toparlamaya, ilerici gençliği dünya ilerici gençlik hareketi ile, işçi sınıfı hareketi ile uyumlaştırmaya çalışan çizgidir. Bu çizgiye aktif bir biçimde sahip çıkmak, bu çizgiyi güçlendirmek gerekir. 
Bunun için her okuyucu arkadaş, gazetenin aktif bir militanı, muhabiri gibi çalışmalı, dağıtımı ile ilgilenmeli, yöresindeki haberleri fotoğraflı olarak göndermeli, sürekli yazılar yazmalıdır. 

Yapıcı eleştirilerin yanında yıkıcı eleştirilerin gazetenize yöneltilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Gittikçe çürüyen, oportünizmin batağına saplananlar, çırpındık- ça üstlerindeki pis çamurları gazetenize sıçratmaktan geri kalmıyorlar. Her zaman bunları ciddi bir muhatap gibi karşımıza almak zorunda olmadığımızı hatırlatmak isteriz. Bu, bizim ideolojik mücadeleden kaçındığımız anlamına gelmez. Biz ideolojik mücadele ile «sidik yarışı» arasındaki farkı görebilecek durumdayız. Aslında, ilerici gençliğin birliğini torpilleyen bozguncu akımlarla en sert ideolojik mücadeleyi gazete- 

(Devamı 11. sayfada) 


m e > 


İlerici - Yurtsever Gençlik gazetesi Ankara muhabiri arkadaşımızın Eczacılık Yüksek Okulu Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Büyükkatipoğlu ile yaptığı röportajı veriyoruz. 


— Ankara'da üniversite ve yüksek okulların açılmasından bu yana açık faşist saldırılar “ve baskılar artan bir şekilde devam ediyor. Bunun ışığında sizin okuldaki durum ve derneğin gelişimi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? 


— Öğrencilerin somut talepleri doğrultusunda yoğun bir mücadele verilmesi, demokratik kitle örgütü ilkeleri- nin iyi kavranması, gençlik meselesinin ne olduğunun bilinmesi, okul öğrencileriyle sağlam bağların kurulması ve öğrenci arkadaşların öğrenci derneği etrafında toparlanmasını getirmiştir. Bunun yanında faşist saldırganlar kitlelerden tecrit olmuşlardır. Öğrenci Derneğinin okul içindeki tüm antifaşist güçleri bünyesinde toplaması, çevremizdeki okullarda ki gibi fa- 


Geçtiğimiz günlerde tüm ülke çapında öğrenci gençliğe yöneltilen yoğun faşist saldırılar, bu saldırılarda güdülen amacın sadece ilerici genç lik hareketini ezmek olmadığı, başta işçi sınıfı ve halkımız olmak üzere tüm ilerici- demokratik güçleri ezmek için gerekli platformu sağlamak olduğu gerçeği açıkca ortaya çıktı. Bunun yanı sıra gelişmeler günümüz gençlik hareketinin örgütsüzlüğünü ve bu örgütlenmeyi sağlamanın en büyük engellerinden olan maocu, troçkist vb. görüşlerin gençlik hareketi içindeki yıkıcı ve bozguncu etki ve çalışmalarını açıkça gözler önüne serdi. Faşist biçimli M. Cephe iktidarı, gene sıkıyönetim silahını diğer gerici yasalarla birlikte emekçi halkımız üzerine doğrultmayı düşündügünü söylerken, bu görüşlerin takındığı tavır oldukça ilginçtir. İletici güçlerin birliğini sağlamanın en önemli görev olduğu şu aşamada, bu görüşler, etkinlik sağladıkları her yerde, ilerici gençliğin güç ve eylem birliğini provokasyonlarla, işçi sınıfı mücadelesine ne kadar ters düştüklerini gözler önüne sermektedirler. Bunun en somut örneği geçtiğimiz günlerde Ankara'da verildi. 


ODTÜ, 1975 Nisan'ındân Kasım'ına kadar süren 6 aylık bir direnişten yeni çıkmıştı. Eğitime başlandığı za- 


“ILERİCİ | 
GENÇLERİN EYLEM BIRLIĞI ZORUNLUDUR” 


şist işgale olanak vermemektedir. 

— Sayın Büyükkatipoğlu arkadaş, Faşist saldırılara. karşı ilerici gençliğin eylem birliği ae ne düşünüyor- 


peryalist ilkeli birliği olmalıdır. Gençlik, içindeki maocu - troçkist - anarşist görüşleri tecrit etmelidir. Bu konuda tüm demokratik kuruluşlarla, genç liğin dayanışma içinde olması 


sunuz ve bu konuda somut 


öneriniz var mı? 

— Faşist saldırılar karşısında ilerici gençliğin eylem birliği şarttır. Bu birlik, işçi, köylü, öğrenci gençliğin en geniş anti-faşist ve o anti-em- 


man, bu direniş esnasında boykotu kırmayı amaçlayarak sınavlara giren 50 . 60) faşistin, öğrencilerden gördükleri büyük tepki sonucu, bir kısmı kayıtlarını aldılar; geri kalanı da eğitime devam etmiyordu. 28 Aralık 1975 tarihinde sene sonu sınavları başladı. 29 Aralık tarihinde sabah saat 8.05 arabalarıyla şehirden okula giden öğrenciler silahlı faşistlerin saldırısına uğradı. İki öğrenci yaralandı, sınavlar ertelendi. Yapılan forumda, bu saldırının bütün Türkiye çapında halkımıza yöneltilen saldırıların bir parçası olduğu, gençliğin bu saldırılar karşısında yılmayacağı ve bir bütün olarak bu saldırılara karşı durulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca saldırganların arasında, özellikle sınavlara girmeyen ve okuldan ayrılmış olan (bugün bunlardan bazıları 2000 lira maaşla İstanbul'da devlet dairelerinde çalışmaktadırlar) faşistlerin de bulunduğu belirtildi. Bu günlerde dikkati çeken bir başka durum, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesindeki AYÖD genel kurulu için yapılan delege seçimlerinde troçkistler ile maocular arasında, birbirine saldırmaya kadar varan olayların çıkmasıydı. ODTÜ'deki saldırıdan sonra herkesin hemfikir olduğu (konulardan biri, faşist saldırılara başarılı bir şekilde karşı konulabilmesi için SBF'de çıkan bu 


gerektiğini ayrıca vurgulamak ta yarar vardır. 

— İşçi - Gençlik dayanışması konusunda neler düşünüyorsunuz? 

— Gençlik hareketinin yakın geçmişi gösterdiki macera- 


BOZGUNCULARIN MARİFETİ 


olayların, özellikle (ODTÜ'ye yansımaması gerektiğiydi. Ertesi gün faşistler, bu defa, servis arabalarının yolunu keserek silah zoruyla arabaları boşalttılar ve sınavların ertelenmesini sağladılar. Burada dikkati çeken, birgün önceki saldırıya rağmen görünür- de hiçbir tedbirin alınmamış olmasıydı. 


Aynı akşam, devam etmesi olası olan saldırıları tartışmak için yapılan toplantıdâ, SBF'deki olayların (oOODTÜ'ye yansımasının bir sonucu olarak troçkistlerle maocular birbirlerine girdiler. Böylece troçkistlerle maocular bir arada çalışamayacaklarını açıkladılar. Kendilerine gençliğin en «ileri» kesimi diyen bu grupların, üzerlerine aldıkları durakları koruma görevinde ne kadar başarılı oldukları ertesi gün ortaya çıktı. Olayların kaçınılmaz sonucu olarak, durakların koruması örgütlenmemiş, öğrencilerin herhangi bir saldırı karşısında takınacakları tavır kesin olarak belirlenmemiş, birlik sağlanamamış ve her grup kendi başına koruma tedbirleri almaya itilmişti. Bu «ileri» grupların ilkelliği apaçık ortadaydı. Sonuç: İkisi ağır olmak üzere 
6 yaralı. Bunun üzerine okula jandarma çağrıldı, servis arabalarına polis eşlik etmeye başladı. Oysa jandarmanın o0- kuldan çıkarılması, 6 aylık direnişin en büyük sonuçların- 


cı çıkışlar işçi sınıfı hareketine yarar yerine zarar getirmiştir. İşçi sınıfını küçümseyen, onun özgücüne inanmayan, inkar eden ve işçi sınıfı dışındaki toplumun diğer katmanlarından medet uman ters akımların teşhiri gerekmektedir. Bu yönde verilen mücadele, gençlik hareketini işçi sınıfının paraleline getirecektir. Özetlersek; gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur. 


— Sayın Büyükkatipoğlu arkadaş, bildiğiniz gibi, Eczacılık ve Diş hekimliği yüksek okullarının ortak sorunları var. Bu ara İstanbul'daki Diş Hekimliği yüksek okulunda boykot süresi 300. güne yaklaştı. Bu konuda siz ne diyeceksiniz. Önerdiğiniz somut mücadele biçimleri nelerdir? 

— Sizinde belirttiğiniz gibi Eskişehir, İstanbul, Ankara'daki Eczacılık ve Diş hekimliği Yüksek Okulları, öğrenimleriyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan İ.Tİ. Akademilerine bağlıdırlar. Öğretim kadroları eczacılık (o fakültelerinden gelmekte, aynı kitaplar 


dan biriydi. Bu gruplar, birliğin en gerekli olduğu anda, kendi klik çıkarlarını tüm gençliğin çıkarlarından üstün tutarak birliği bozdular. 


Troçkist, maocu vb. görüşlerin bozguncu faaliyetleri- nin daha başka örnekleri için, Hacettepe Üniversitesi'nde faşistler tarafından Oo öldürülen Şükrü Bulut adlı devrimci öğrencinin cenaze töreni slrasındaki olaylara da değinmek yerinde olacaktır. 8 Ocak 
1976 günü tüm Ankara'daki 
okullardan gelen 10000'e yakın öğrenci ile (SBF önünde toplanıldı) bir protesto yürüyüşü yapılabilirdi ve yapılmalydı. İyi örgütlenmiş böyle kitlesel bir gösteriye faşistlerin ve polisin herhangi bir saldırıda bulunmaktan çekineceği açıktı. Fakat açık olan başka bir şey de, kendi klik çıkarlarını kitle çıkarlarından üstün tutan troçkist, maocu görüşlerin böyle bir eylemi örgütleyemeyeceği ve yapmaya kalkışırsa bu eylemin her türlü provokasyona açık olacağıydı. AYÖD, polis önlemlerinden ötürü yürüyüş yapılamayacağını söyleyerek öğrencileri SBF anfisinde topladığı zaman bu açıkça görüldü, Bütün anfinin gözü önünde troçkist, maocu «gençlik liderleri» birbirlerine girdiler, küfrettiler. Toplantının düzenleyicisi- nin AYÖD olmasına karşın, maocular AYÖD - temsilcisini konuşturmayıp kendi liderleriokutulmakta, o laboratuarların bir kısmı orda yapılmakta, fakat okul herşeyiyle Akademi- ye bağlı olmakta. Bu okulların nereye bağlı olması gerektiği bilinmeyince de beraberinde birtakım sorunlar getirmekte, 

Mezun oldukları zaman halk sağlığına çalışacak, ama öğrenim süresinde bunlardan yoksun (Mediko sosyal vb.) 
öğrenciler yetiştirilmekte. 

Yönetmelikler her yıl degişmekte, öğrenciler için büyük maddi yük olan laboratuar araç - gereçleri öğrencilere aldırılmaktadır. Öğrenciler ideolojik görüşlerinden ötürü, laboratuarlarda asistanlar tarafından notla tehdit edilmektedir. 

Bu sorunların oçözümlenmesi için mücadele etmek ve öğrenci arkadaşlarında sorunlarına sahip çıkmasını sağlamak bizlerin görevidir. Akademik - demokratik yolda mücadelemizi verirken içinde bulunduğumuz sorunların halkımızın sorunlarından ayrı tutulamıyacağının da bilincindeyiz. 


ni konuşturdular. Sonuç olarak toplantı, «Kahrolsun Pasifistler», «Kahrolsun Revizyonistler» sloganları altında amacından saptırılmış olarak sona erdi. 


Asıl önemlisi, burjuvazinin, azılı gericilerin, goşist grupçuklar arasındaki bu yollu «liderlik» yarışmalarından(!) ustaca yararlanmaya kalkışmasıdır. Bu çevreler gerçeği ters yüz eden demogojik açıklamalarla, «devrimcilerin birbirlerini öldürdükleri» yalanını yayıyorlar. Maocu, troçkist unsurların, disiplinsiz, küçük - burjuva anarşizmine dayanan sorumsuz mücadele anlayışları, burjuvazinin elinde kitleleri yanıltmak için mükemmel bir araç olmaktadır. Ama burjuvazinin bu gayretkeşliği de boşunadır. 


Gençlik hareketiyle ilişkileri, yalnızca harekette bozgunculuk yapmaktan öte geçmeyen ve hergün biraz daha bataklığa sürüklenen goşist grupçukların, devrimle karşı-devrim arasındaki yerleri tarihsel planda iyìce netleşmektedir. 


Bütün bunlar, gençliğin doğru devrimci örgütlenmesi sağlanarak; troçkist, maocu vb. 
görüşlerin bir an önce gençlik içindeki yıkıcı ve bozguncu faaliyetlerine son verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 


ODTÜ Öğrencileri 


An a a A 


a em li nn di 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a: 


ŞT 
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Türkiye işçi sınıfına selam! 
selam yaratana! 
tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam! 


bütün yemişler dallarınızdadır, 


beklenen günler, 


güzel günlerimiz ellerinizdedir, 


haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, 


ekmek, gül ve hürriyet günleri. 


NAZIM PLAN 
İŞÇİLERİNİN GREVİ 
TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN SÜRÜYOR 


İşçi - Gençlik dayanışmasını sağlam temellere oturtmak ve genç işçilerin sorunlarını yansıtmak için yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Günümüzde MC iktidarının 400 
bin işçiyi memur yapmak için yasalar çıkarmaya çalışması, Nazım plân işçilerinin grevini daha bir anlamlı hale getiriyor. İşyeri temsilcisi ve bir grup işçiyle yaptığımız röportajı veriyoruz. 

— İşyerinizde kaç işçi çalı- 
. Şıyor? 

İşyerimiz İmar İskan Bakanlığına bağlı, 48 işçi çalışıyor. 

— Greve gitme grevin süresi? 

Bakanı üç kez toplu sözleşme masasına (o çağırdığımız halde gelmedi. Ancak grevi kaldırır ve başka bir sendikaya geçerseniz görüşürüm, dedi. 

— İşyerinde yaş ortalaması tahminen kaç? İşverenden ne gibi taleplerde bulundunuz? 
Hangileri kabul edildi, kabul edilmeyenleri...? 

Yaş ortalaması 25 - 30 arasıdır. Yani hemen hepsi genç işçilerdir. Burası bir büro olduğu için işçilerin özel olarak “talepleri yok. 

Yalnız kadın işçilerin sorunlarını (doğum, süt vs.) ele aldık. 

Genç işçilerin sendikalarda örgütlenmesi, yaşlı işçilerle birlikte mücadele vermesi gerekir. 18 yaş oy hakkı mutlaka tanınmalıdır. 

— Grev yerindeki moral ve dayanışma nasıl? 

Moralimiz çok iyidir. Bura- ya hergün işe gelir gibi geliyor ve akşam gidiyoruz. Burada devrimci marşlar söylüyor, plak dinliyor, bazı konuları tartışıyoruz. 

İlerici kişiler olarak karamsar olmamıza gerek yok. 
Arkadaşlar arasında çok sıkı bir dayanışma var. Türkiye'de ilk kez 59 gündür direnen büro işçileri olarak, burada çalışanları beyaz yakalı işçiler diye hor görenlere, bizleri memur yapmak için türlü dolaplar çevirenlere en güzel cevabı verdik. Toplu sözleşmeyi biz hazırladık. Ekonomik demokratik haklarımız için farklı siyasal görüşlerdeki arkadaşlar tek bir ses olduk. 

Grev komitemiz vardır. 10 
kişiden kuruludur. Bu komi- te diğer grevdeki işçilerle dayanışmayı düzenliyor. Edebi- 


nedenleri, 


DİSK V. GENEL KURUL KARARI 


«İşçi sınıfımızın geleceği demek olan genç işçilerimizin, bugün, toplum ve çalışma hayatında gereği gibi korunmadıkları, bu genç işçilerin, gerek çalışma 


koşullarının, gerekse genel ve mesleki 


eğitimlerinin 


gerçekçi bir biçimde ele alınmadıkları anlaşıldığından, bu konuda gerekli çalışmalarda bulunulmasına ve çaba gösterilmesine oybirliği ile karar verildi.» 


YAŞAM 


Sabahın kuşluğunda ayaklar çıplak 


yarı aç 


kül gibi toprak. 


sırtlar çıplak. 
şarktan esiyor rüzgar dudaklar çatlak elleri toprak milyonlarca işçi milyonlarca ırgat milyonlarca feryat 


yat fakültesi matbaasına, Orko'ya, Elka'ya ve SSK işyerlerine gittik. Bize TÜTED ve TÜM - DER grev başından beri çok yardımcı oldular. 

— «Her grev bir okuldur.» 


milyonlarca 


ileriye adım. 
İŞÇİ M. KÖROĞLU 


ilkesince, siz bu grev okulunda neler öğrendiniz, neler öğreniyorsunuz? 

Bu okulda; grevin ne oldugunu, devrimci sendikanın ne olduğunu, örgütlü mücadele- 


GENÇLERİN EMEĞİ 
AMANSIZCA SÖMÜRÜLÜYOR!. 


Burjuvazinin gençliğe verebileceği hiç bir şey yoktur. Aksine burjuvazi gençliği amansız bir biçimde sömürmektedir. Faşist saldırıların önemli bir dalgası da gençliğe yöneliktir, Ayrıca burjuvazi ajanlarını, maocuları, troçkistleri, goşistleri gençlik hareketini içinden kundaklamak için en geniş bir şekilde kullanmaktadır. 

Gençliği ezen, sömüren burjuvazi, elindeki tüm olanakları kullanarak onu bunalımdan bunalıma itmektedir. Büyük basın tekelleri, gazeteler, radyo, televizyon, sinema gibi araçlarla burjuvazi gençlerin önemli bir bölümünü şaşırtabilmekte, sınıfsal bilinçlenmesini engelleyebilmektedir. Seks ve spor, son yıllarda burjuvazinin gençliğe karşı en büyük kozları durumuna gelmiştir. 

İlerici, yurtsever, devrimci gençlerin göreviş: tüm bunları gençliğe anlatmak, onları burjuvazinin etkisinden kurtarmaktır. 

Karl Marks, bundan yüz sene kadar önce, büyük eseri, «Kapital»de kapitalist üretimin gençler ve çocuklar üzerinde etkisini şöyle açıklamıştır: «Makineler, kol gücünü lüzumsuz hale getirirler. Bu yüzden bunlar, işçilerin kol güçlerini ve vücutlarını geliştirmezler. Buna karşılık vücut azalarını çevikleştirirler. Emeğin ve işçilerin yerini alan büyük makineler, derhal ücretli işçilerin sayısını çoğaltan birer alet oluvermişlerdir. 
Böylece de, kadın - erkek ve yaş ayrılığı gözetmeksizin, bütün işçi ailelerini sermayenin emri altına almışlardır. Kapitalistlerin yararına olan mecburi emek, yalnız çocukların oyun zamanlarını gaspetmekle kalmamış, aynı zamanda, ailelerin her zamanki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan aile çerçevesi içinde serbest emek zamanına da el koymuştur.» 


nin ne olduğunu öğreniyoruz. 
Toplu sözleşme nedir? İşçilerin haklarını almak için yeterli midir? Tüm bu sorunlar işlenip tartışılıyor. En önemlisi; işçiler şunu görüyorlar, biz çalışmayınca hayat durur. Bunun bilincine pratik içinde varıyorlar. Dünya emekçilerin elleri üzerindedir. İşçi arkadaşlar «Birimiz hepimiz için» ilkesinin yüceliğine inandılar. 
2 ay önce Nazım plan büro 
başkanlığına atanan Prof. 
HANDE Süer, işler yürümüyor diye 2 gün önce istifa etti. 

— Faşist baskıların yoğunlaştığı günümüzde Türkiye'nin politik ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşçi - Gençlik dayanışması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Faşist baskıların nedeni, işbirlikçi burjuvazinin (serma- ye o sınıfının) korkmasıdır. 
Tüm demokratik kuruluşlarla eylem birliği, işçi - gençlik dayanışmasının güvencesidir. 

Ülkemizde MC iktidarı yerli yabancı tekellerin sözcülüğünü yapmaktadır. MC işçi - me. 
mur ayrımı sayesinde işçi slnıfının birliğini bozacağını sa- 

(Devamı 11. sayfadaj 


BOZGUNCU 
AKIMLAR VE iŞÇi SINIFI 


Maocuların, troçkistlerin, goşistlerin işçi sınıfına karşı tavırları ikili bir karakter taşır. 

Bundan önce de belirttiğimiz gibi, işçi sınıfı hareketine ters akımlar, ancak öğrenci gençlik kesiminde hayat alanı bulabilmektedirler. 
Bu durum, öğrenci ogençliğin karmaşık o yapısından kaynaklanmaktadır. İşçi sınıfı ise, genel olarak, bozguncu akımları kusmuştur. 
İşçi sınıfını kendi peşlerin- de sürükleyemiyen maocu, troçkist, goşist unsurlar, bu durum karşısında, çareyi, işçi sınıfı hareketine saldırmakta bulmaktadırlar. Son bir yılın deneyimleri bunu apaçık ortaya (koymaktadır. 
DİSK Mitinglerinde, Sungurlar'da, Philips'de, Pancar Motor'da, Maden - İş 6. 
Bölge Konseyi toplantısında işçilere saldıranlar Maocular, troçkistler ve goşistlerdir. 


Peşinde sürükleyemediği ` 


için işçi sınıfı hareketine saldırma eğilimi, bozguncu akımların işçi sınıfına karşı tavırlarındaki birinci yanı oluşturmaktadır. İkinci yanı ise şudur: Mevzii olarak işçi sınıfı hareketine sızan bozguncu akımlar, o hareketi içinden kundaklamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Elka işçilerinin direnişi ve sonucu bunun en somut kanıtıdır. Kendi içlerindeki pislikleri, tutarsızlıkları, küçük burjuva düşünceleri işçi sınıfına bulaştırma- ya çalışan bozguncu akımlar, ELKA işçilerinin haklı direnişini burjuvaziye teslim etmişler, «sol» o gevezelikler perdesi arkasında bu direnişi açıktan kırmışlardır. Direniş yerinde, kimler tarafından getirildiği belli olmayan silahların, dinamit lokumlarının bulunması, bozguncu akımların provokasyona açık, ajan provokatörlerin cirit atmasına elverişli konumlarından kaynaklanmaktadır. 

ELKA işçilerinin direnişi ve sonucu, işçi sınıfı biliminin ustalarının sözlerini bir kez daha doğrulamıştır. «Sol» ve sağ oportünistler, teorik olarak ne kadar ayrılırlarsa ayrılsınlar, pratikte bir noktada buluşurlar. Maocuların, troçkistlerin, goşistlerin, Aybar'cıların kucak kucağa sarmaş - dolaş olmaları, birbirlerine methiyeler düzmeleri bunun en açık kanıtıdır. 

İşçi sınıfı ve emekçi halk, bir gün, gericilerden, faşistlerden hesap soracağı kadar, bozgunculardan da hesap soracaktır. Bu böyle biline... 


aaee mmm 


dün 
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DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK 


FEDERASYONU'NUN İLKELERİ 


Bugün genç kuşak büyük degişmelerin görüldüğü, o sosyalizm, çalışan kitleler, demokratik hareketler ve uluslararası kurtuluş hareketleri tarafından kazanılan büyük tarihi zaferlerin etkisi altında değişmekte olan bir dünyada yaşamaktadır. 


Genç insanların yaşadığı, öğrenim yaptığı ve mücadele ettiği dünya, devrimci güçlerin ve özgürlük güçlerinin emperyalizme bir çok yenilgiler verdirmesi ve bu gün tarihi başlatıcılığı ellerinde tutmaları olgusu ile belirlenmiştir. 


Günümüzün ana gereksinimi, emperyalizme, onun istila ve sömürü politikasına, onun ideolojisine, barışa ve tüm insanlığın güvenine yaptığı tehdide karşı gençliğin birleşik eylemini güçlendirmektir. Aynı zamanda, özgürlüğü ve bağımsızlığı için gençliğin, istilanın ve baskının tüm biçimlerine, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa karşı savaşan insanlarla uluslararası dayanışmayı geliştirmeleri gereklidir. 


Bu D.D.G.F'nun temel bir görevini oluşturur. 


Demokrasi ve ilerleme güçleri ile emperyalizm ve gerici güçler arasındaki tarihi çatışmada gençliğe ve onların örgütlü hareketine giderek artan bir rol düşmektedir. 


Onların bugünün ve yarının 


sorunlarını çözmek için birleşme ar- 


zuları, adalet için istek ve şevkleri zamanımızda giderek gençliğin özelliği olmaktadır. Kitle olarak gençlik kendilerine sömürüyü ve emperyalizmin suçlarını kabul etmeyi olanaksız kılan bir eleştiri ruhuyla belirlenir, Onlar tamamen ahlak dışı ve adaletsiz olan bu sisteme karşı çıkarlar. 


Bütün bu mücadeleleri başarılı olarak vermek için gençlik, kendileri için kararlı bir şekilde çalışan sınıfın ve (bu konuda) en güçlü güçlerin yanında olmaktan başka bir yolun olmadığının bilincindedir. 

Sosyalizmde politik - ekonomik, bilimsel ve kültürel ilerleme, geniş kitlelerin giderek artan hareketliliği, sosyal demokrasinin gelişmesi tüm dünyadaki gençliği büyük bir şekilde etkilemektedir. 

Sömürücü bir rejimin kötülüklerinden kurtulmuş olan bu sistem 


gençliğin ve işçilerin, yasama ör- ` 


gütlerinde, devlet işlerinde, ekonomik ve politik yaşamda, eğitim, bilim, sanat ve kültürün sorunlarını çözmekte: gençlik, sportif eylemler ve kendi boş zamanlarını değerlendirmek için büyük olanaklara sahiptirler. Etken olarak katılmalarını sağlarlar. 


Sosyalizmde genç insanların politik ve sosyal hareketliliğin en mümkün şekilde gelişmesinde toplumun yararı vardır. Bu yaratıcı bir çalışma ile etken olarak genç insanlarla birleşmeyi gençliği asil insanlık idealleri ruhu ile eğitmeyi amaçlayan kitlesel gençlik örgütlerinin eylemlerine yol açar. 

Gençlik ve onların örgütleri yeni toplumu inşa etmenin bugünkü döneminde giderek daha karışık ve önemli sorunların çözülmesinde, sömürü sınıfları olmayan bir toplu- 


mun âraştırılmamış gelişme yollarında zorunlu olarak ortaya çıkan zorlukları yenmekte yardımcı olurlar. 


Genç insanlar yeni olan herşeyi destekleyenler arasındadırlar. Özellikle bilimsel ve teknik ilerlemeye ulaşmakta, eğitim sistemini düzeltmekte, sosyalist demokrasiyi geliştirmekte önemli bir rol oynarlar. 

ece sosyalist toplumun tüm yaratıcı potansiyelini arttırmakta katkıda bulunurlar. 


Sosyalist ülkelerdeki genç insanların sosyalist toplumun inşa edilmesinde ve güçlendirilmesindeki katkıları, ilericilik, bağımsızlık ve özgürlük için savaşan gençliğe verdikleri destek, demokratik ve anti - emperyalist gençlik hareketini kuvvetlendirmek için esas bir katkıdır. 


D.D.G.F., sosyalist ülkelerin halkları ve gençliği ile bağdaşmayı daha fazla geliştirmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar. Kapitalizmin baskı ve sömürü sistemi ile idare edilen ülkelerde gelişen gençlik kitleleri toplumsal çelişkileri keskinleştirmekte görev almaktadırlar: şöyleki, çalışan gençlik ve talebele- 


ken çözülmesini sağlayan bir sistem için mücadele etmeleri büyük önem 


Gittikçe gençliğin geniş kolları, sömürüye dayanan toplumla çelişki- ye düşmektedir. Çeşitli biçimlerde ve farklı örgütleme seviyeleri ve bilinçlilik dereceleri ile genç insanlar emperyalizmin suçlarına, sosyal adaletsizliğe, tekellerin çıkarına o0- lan kültür ve eğitime bağlı olmaya, (yanlış bilgi vermelere), devlet aracının otoritesine, demokratik özgürlüklere saldırılara, artan polis baskısına karşı protesto etmektedirler ve bunlara karşı çıkmaktadırlar. 

Bu mücadelenin o sürdürülmesi anti-emperyalist güçlerin kuvvetlendirilmesi için temel bir önem taşımaktadır. 

D.D.G.F. gençiiğe ve öğrenci örgütlerine karşı yöneltilmiş tüm baskı kampanyalarına karşı, demokratik özgürlük, sosyal ve politik haklar, derinlemesine toplumsal reformlar ve demokrasi için savaşan gençlikle, dayanışmayı (o güçlendirmenin gerekli olduğuna inanmaktadır. 

Gençlik çok farklı koşullarda, değişik toplumsal sistemleri ve çeşitli tarihi, kültürel gelenekleri, değişik 


rin çalışma koşullarının — geliştirilmesini içeren toplumun ekonomik ve sosyal yapısında (derinlemesine 


değişiklikler için mücadele etmektedirler, 

Toplumsal mücadelenin şiddetlendirilmesi, ilk olarak tekelci sermayenin bir aracı olan burjuva devlet kurgusu ve tekelci kapital tarafından işçilerin sosyal ve demokratik kazançlarına karşı kurulmuş saldırıların şiddetlendirilmesi ile başlatılmıştır. Genç işçiler, giderek daha geniş genç kitlelerine etki eden bu politikanın ilk kurbanlarıdır. 


Genç işçiler, politik ve işçi sendika hakları, iş ve tatil eğitimi hakkı, ayrıcalık olmamaksızın tatmin edici iş ücreti, çalışma koşullarında genel bir gelişme için tekellerin politikasına karşı mücadelelerini yükseltmeleri gereklidir. 


Eğitim sorunları, halk kitleleri- nin ve ortaokul öğrencilerinin, ül Kenin gereksinimini (tekellerin degil) karşılayan demokratik bir sistem (onların yeteneklerine göre tüm olarak açık bir sistem), zamanımızın gereksinimine uygulanan ve üniversitelerin işleyişinde öğrencilerin et- 


ekonomik gelişme düzeyleri olan ülkelerde yaşamakta ve mücadele etmektedirler. Bu, her ülkedeki özel duruma göre gençlik tarafından örgütlenmiş eylem biçimlerinde, durumlarında ve hareket yörüngesin- 


deki başkalıklarda kendini mektedir. 


Barış ve sosyal ilerleme için emperyalizme karşı verilen ortak mücadele, emperyalist güçlerin kurdukları ve hala kurmakta oldukları yapma barikatları yıkmaktan, gençlik hareketinin farklı kolları tarafından birleşik eylem ve birleşme yolunda ilerlemeye kadar değişmektedir. Bu ilerici ve demokratik gençlik güçlerini kuvvetlendirme : görevini her zamankinden daha önemli kılar. 


Uzun yıllar boyunca yaygın bir eylem kurmanın istenmemesi, soğuk harp döneminin doğmalarında ve sabit fikirliliğinde o esaslanmıştı. Bu işbirliğinin düşmanları esas olarak gençlik hareketinin saflarında ayrılik yaymak için anti-komünizmi kullandılar. Anti-komünist o platformun kullanılması ile gençlik hareketinde bölünme politikasını sürdürmeye çalışan örgütler, bugün 


göster- 


kendileri de başarısızlığa mahkum olan politikanın düzeltilmesi gerektiğini anlamışlardır. 

Katolik, komünist, sosyalist, hrıstiyan demokrat, milliyetçi gibi değişik politik ve ideolojik inançlara sahip olan genç insanlar giderek emperyalist istilaya, sömürgeciliğe, ırkçılığa, gerici rejimlere, yeni bir termonükleer savaş tehdidine, tekellerin boğucu hakimiyetine karşı; barış, demokrasi, esaslı sosyal değişiklikler ve kendi hakları için birlikte hareket etmektedirler. 

Bu gün sorulması gereken soru, bu demokratik ve anti-emperyalist isteklerin nasıl örgütleneceği, gençlik hareketinde, birleşik eylem ve işbirliği için sürekliliğin nasıl temel olabileceğidir. 

Tüm anti-emperyalist (güçlerin birliğini kuvvetlendirmek bugünün en büyük görevlerinden biridir. Ortak eylemler düzenliyen tüm gençlik hareket kollarının etrafında toplanabileceği bir platform düzenliyen, tüm örgütlerin birleşik bir kesin kararına ihtiyacımız vardır. 

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu : 

— Politikasının ilkelerinde; deişik politik ve dini eğilimli gençliğin tüm sosyal kollarını, değişik sosyal ve politik sistemli ülkelerin ve kıtaların tüm gençliğini birleştirdiği için geniş ve temsilci uluslararası bir gençlik örgütüdür. 

— Genç neslin çıkarlarını savunan ve arzuları gerçekleştirmekde yardımcı olmayı arzu eden tüm örgütlere açık olarak : 

— Bu ilkelere ve karşılıklı ilişkilere dayanarak tüm. ilerici örgütlerle yakın ilişkileri, nasıl olur- sa olsun ulusal örgütlerle ve işbirliği isteyen' uluslararası örgütlerle, işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklamaktadır. 


D.D.G.F.'nu demokratik bir örgüttür. Tüm üyelerinin hak  eşitliğine göre kurulmuştur: Onların görüşlerine, bağımsızlıklarına, bütünlüklerine, her ülkeye ve her örgüte uyan başka biçimlerdeki mücadeleye ve eylem metodlarına saygı gösterir: Eylemselliği üye örgütlerinden ve dünyadaki tüm dost örgütlerinden almakta olduğu desteğe dayandırmaktadır. 


D.D.G.F.'nunun konusu gençliğin anti-emperyalist birliğini güçlendirmek, ortak bir eylem programı tek lif etmek, gençliğin eylemlerini ve gen çlik örgütlerinin oeylemselliğini koordine etmek, üluslararası kampanyalar ve eylemler düzenlemektir. D.D.GF'nu gençlik o hareketini anti-emperyalist güçlere obağlıyan bağları kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. 


Bugün her zamankinden fazla gençliğin hakları ve daha iyi bir gelecek için emperyalizme karşı büyük bir gençlik cephesi inşa etmenin gerçek olasılığı ve somut gerekliliği vardır. 

D.D.G.F.'nu mücadelesinde  birleşmek, eylemine katılmak için progmını ve ilkelerini paylaşan tüm örgütleri çağırmaktır. _ Ancak böyle emperyalizme karşı ve barış için dünya çapında mücadelede gençliğin dayanışması ve birliği daha fazla güçlendirilebilir. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA : 7 


Dünya Demokratik lik Federasyonu (WFDY), tüm dünya çapında, «Gençlik Emperyalizmi Suçluyor» ana slogonu altında bir kampanya başlatmıştır. Dünya gençliğinin ulusal kolları bu kampanya çerçevesinde çeşitli eylem biçimleri ortaya koymuşlardır. Sovyet Leninci KOMSOMOL'uda, bu kam-Panya çerçevesinde, Sovyet ve Vietnam gençliğinin dayanışmasını dile getiren bir toplantı düzenlemiştir, Bu } toplantıyı tamtan Kubichew'in yazısını veriyoruz. 


Hakim olan atmosferi ifade etmek çok zor. Her üye ile ilgili sorunlar ortaya atıldığı zaman salon- da toplanmış olan tüm insanların yakından birliği, politik bir toplantının ciddiliği ile birleşen ciddi bir 


törenin kıvanç veren hisleri vardı. 
Moskova öğrenci ve gençliğinin Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin kuruluşunun 10. yıldönümü nedeniyle düzenledikleri bu toplantı Moskova'da Plekhanov Ulusal Ekonomi Enstitüsü'nde yapıldı. Bu, iki ülkenin halklarını, kız ve erkek gençliğini bağlayan kardeşlik ve dayanışmanın görülmedik büyük ölçüde bir tezahürü idi. 


GÜNEY VİETNAM ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ ON YAŞINDA 


S.S.C.B, Gençlik Örgütleri Komitesi Başkanı Gennady o Yanayev «Vietnam halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadelesi, sadakatın ve sınırsız cesaretin bir sembolü olmuştur.» dedi. 

Onların mücadelesi tüm ilerici insanlığın hayranlığını kazanmıştır. 
Bu mücadele sömürüden ve- baskıdan kendilerini kurtarmak için çalışan diğer insanlar için, emperyalistlerin hücumlarını püskürten insanlar için büyük bir mükafat (teşvik edici) olarak hizmet etmektedir. 
Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi, varlığının on senesi boyunca özgürlükleri, bağımsızlıkları ve anavatanlarının bütünlüğü için savaşan tüm Güney Vietnamlı yurtseverlerin etrafında toplandığı büçlü bir aske- 


-i 


KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA BELİRTİSİ 


iamh: örgüt olarak gelişmiştir.» 


SOVYET VE VİETNAM GENÇLİĞİNİN 
DAYANIŞMASI KALICIDIR 


S.S.C.B. Gençlik Örgütleri Ko- 


mitesi Başkanı Güney Vietnamlı öğrencilerin ve gençliğin kahramanlığından, onların mücadelesinden, anavatanları için sevgi, sadakat ve özgecil cesaretlerinden bahsettiği her an geniş salon alkışlarla inledi. Bu çok doğal birşeydi. Lenininst Komünist dernekleri gençliği ve Sovyet gençliği uluslararası proleter bir ruhla yetiştirilmiştir ve onlar anti emperyalist mücadelede Vietnamlı yaşıtlarını, güvenilir dostları sadık ve gerçek kardeşleri olarak görmektedirler. Sovyet kız ve erkek gençliği, Güney Vietnam halkına tüm bir desteğin verilmesini amaçlayan Sovyet Hükümet ve S.B.K.P. eylemlerini tamamen desteklemektedirler. 
Sovyet gençliğinin Vietnam gençliği ile dayanışma hareketi devamlı olarak öyle bir içten karekteri göstermektedir ki, ülkede Güney Vietnamlı yurtseverlere yardımda hiç bir somut katkısı olmamış komünist gençlik derneği üyesi yoktur. 


EMPERYALİST GÜÇLER 
ÇİN - HİNDİ'DEN ÇEKİLMELİDİR 


«Bu gün sürdürülen bu dayanışma ile» diyen G. Yanayov daha sonra, «Leninist Komsomol'un sorumluluğunda D.D.G.F. tarafından benimsenen, «gençlik emperyalizmi suçluyer» sloganı altında dünya gençliğinin eylem kampanyası çerçevesi içinde Sovyetler Birliği'nde en geniş anti-emperyalist eylemleri düzenliyoruz. Bu kampanyanın ana görevlerinden biri, dünya kamuoyu tarafından A.B.D”lerinin Çinhindinde- 


kararlı kınamasını sağlamak, Amerikan emperyalistlerinin istilasına son ver- 


ki istilacı politikasında en 


mek, onların birliklerini (Vietnam ve tüm Çin-Hindi'nden çıkarmaktır. 


YAŞASIN SOVYET - 
VİETNAM DAYANIŞMASI 


Sovyetler Birliği'ndeki Güney Vietnam Cumhuriyeti Elçisi Dang Kuang Minh kürsüye geldi. 


«Aziz Genç komünist derneğinden dostlarımız» diyerek başladı, «Uzun zaman önce Vladimir Ilyich Lenin'in bir nutuk verdiği bu bina- daki bu toplantıya katılmaktan şeref duymaktayım ve çok mutluyum.» 


Elçi Güney Vietnamdaki askeri- politik durumun detaylı bir izahını yaptı.ve Güney Vietnamlı vatanseverlerin mücadelesinde Sovyet halkının ve gençliğinin desteği ve yardımı ile oynanan rolden bahsetti. 
Konuşmasını bitirirken aşağıdakileri Rusça olarak söyledi. 


«Bizim büyük dostluğumuzun kökeni Deha Lenin'in önderliğindeki Büyük Sosyalist Oktobr devriminde başlamıştır. Sovyet (hakimiyetinin ilk yıllarında Sovyet halk: yabancı istilacılara karşı savaştı, daha sonra faşist istilasına karşı dövüştü ve zafer kazandı. Sizler bizimle birliktesiniz ve bu demektirki, bizde zafer kazanacağız, ölümsüz (dostluğumuz gelişecek ve daha çok kuvvetlenecektir.» 


Toplantıda Parizhskaya Kommuna fabrikasında bir işçi olan Vyacheslav Stasenko da bir konuşma yaptı. Onu Plekhanov Enstitüsü mezunu Vera Levina Moskova Devlet Üniversitesi'nden Ho Shi Thoang, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nden bir talebe olan Gizella Gindenburg takip etti. Neticede, toplantıya tüm katılanlar Güney Vietnam ulusal kurtuluş cephesinin kuruluşunun 10. 
yıl dönümü ile ilgili, tam hir görüş birliği ile bir karar aldılar. 


YASASIN, DÜNYA GENÇLİĞİNİN ENTERNASYONAL DAYANIŞ-MASI. 


EMPERYALİZME VE FASİZME KAR-ŞI DÜNYA GENÇLİĞİNİN EY-LEM BİRLİĞİ GÜÇLENSİN. 


YAŞASIN, SOVYET — VİETNAM GENÇLİĞİNİN DAYANIŞMASI. 


«Çoğu çevreler, gençlikten salt öğrenci gençliği anlamaktadırlar, Halbuki gençliğin en dengeli, en sağlam kesimi işçi gençliktir. 

İşçi gençlik, toplumsal mücadelede iki önemli işlevi görür: Hem işçi sınıfının kan tazeleyicisi, nöbet olması açısından onların öncüsüdür. 

Köylü gençlik ise bir bütün değildir. Kırsal kesim- deki sosyal farklılaşmayı içinde taşır. Tarım işçilerinin, yoksul ve az topraklı köylülerin, orta büyüklükteki. işletmelere sahip köylülerin genç kuşaklarının toplamı köylü gençliği meydana getirir. 

Öğrenci gençlik, gençlik kolları içerisinde yapısı en karmaşık olan kesimdir. Çünkü toplumdaki çeşitli sosyal sınıfların genç kuşakları öğrenci gençlik içerisinde kendilerini temsil ettirirler. Öğrenci gençlik içerisinde işçilerin, köylülerin, esnafların, memurların, orta büyüklükteki işletmelere sahip burjuvaların çocuklarına rastlamak mümkündür. Kapitalist ülkelerde emekçi gençlerin okuma olanağı kısıtlı olduğu için öğrenci gençliğin büyük çoğunluğunu küçük burjuva ve orta burjuva kesimlerinden gelen gençler oluştururlar. Bu karmaşık yapısından ötürü, işçi sınıfına ters akımlar, maoculuk, troçkizm, anarşizm kendilerine hayat alanı olarak öğrenci gençlik kesimini seçmişlerdir. Ve varolabildikleri ölçüde ancak bu kesimde vardırlar. 

Fakat bu durum, bizi şu yanlış eğilime götürmemelidir: Öğrenci gençlik özdeştir sapık akımlara! 
Bu yanlış eğilim Türkiye'de işçi sınıfı safları arasında bir dönem yerleşebilmiştir. Bu yanlış eğilim, 12 Mart faşizmi döneminde işbirlikçi burjuvazinin, gerici güçlerin öğrenci gençliğin bir kesimini faşizme basamak etmesinden kaynaklanmaktadır. Öğrenci gençliğin büyük kesimi her zaman işçi sınıfı ile, dünya ilerici gençlik hareketi ile uyum sağlamak isteğindedir. 

İçindeki farklı eğilimlere rağmen, gençlik toplumsal ilerleme mücadelesinde işçi sınıfının yanında yer alabilen önemli bir demokratik güçtür. 


İşçi sınıfı, faşist saldırılara karşı gençliği koruyacaktır. Onların içindeki işçi sınıfına ters akımların eritilmesi, gençliğin sağlam ilkeler temelinde, ilerici güçlerin eylem birliği doğrultusunda birliği için elinden geleni yapacaktır. 

Gençlik de, işçi sınıfının birliği için uğraşmalı, işçi sınıfının birliğinin emekçi halkın, dolayısıyla gençlerin kurtuluşu için temel güvence olduğunu unutmamalıdır. İşçi sınıfının birliğini parçalamaya yönelik ters akımlarla mücadele, aynı zamanda gençliğin demokratik platformda birliği için mücadeledir. Bu anlamda, gençliğin yolu, işçi sınıfının ulusal ve sosyal 
kurtuluş yoludur.» DİSK dergisi, sayı 18, ARALIK 1975 


LUK HALK 
NE 


12 Ocak 1976 günü Valdeçeşme'de faşistler tarafından pusuya düşürülerek vurulan Kıbrıslı devrimci öğrenci Özer Elmas kaldığı hastanede öldü. Oğlunun o vurulduğunu duyan babası Elmas Mustafa, Özer Elmas'ın cenazesini alacağını söyledi. Elmas Mustafa basına şu açıklamayı yaptı : «Oğlumu katiller vurdu. Vuranlar canilerdir. Türkiye'de bir çete var, onun adamları vurdu. Faşist caniler insan kasapları oğlumu öldürdüler. Özer kurtarılabilirdi, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten öldü. 
Türkiye'ye gelmeden önce ilgililerden yardım istedim, bana az miktarda para verdiler. 
Özer'i hastahanede buldum, ilk gördüğümde durumu iyiydi, öleceği aklımdan geçmiyordu. Hastahanede gerekli bakım yapılmamıştı, dünyanın hiç bir yerinde olmayan ilgisizlik ve bakımsızlığa kurban gitti. Önüne gelen doktor bir yemek tavsiye ediyordu, birinin yararlı diye söylediği yemek öbürü tarafından zararlı diye nitelendiriliyordu. Yaralı oğlumun başında bir polis nöbet tutuyordu. Ziyaretçilerle görüştürülmüyordu. Sanki Özer cinayet işlemişti, cinayeti işleyenler faşist saldırganlar dışarda geziyordu.» 


Elmas Mustafa oğlunun cenazesini morgtan alarak Devrimci kuruluşlara teslim etti. 
Törene katılan devrimci kuruluşlar, Maden - İş Sendikası, TÖB-DER, İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ, İKÖK ve diğer demokratik kuruluşlardır. Morgtan alınan cenaze devrimcilerin elleri üzerinde Sultanah- 


` 


DEVRİMCİ 
ARKADAŞIMIZ 


DAHA 


ÖLDÜRÜLDÜ 


met meydanına getirildi. Binlerce gencin katıldığı törende şu sloganlar haykırılıyordu : «Bağımsız Türkiye» «İşçi gençlik elele Demokratik cephede» «Faşizme Geçit Yok» «İşçiler öncüdür» «Yolumuz işçi sınıfının yoludur» «Katil iktidar» «Hükümet istifa» «Özerler ölmez» ve «Bağımsız Kıbrıs» diyerek meydanı dolduruyorlardı. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazi ve onun iktidarı olan MC iktidarı gençliğin sağlıklı örgütlenmesini engellemek için her çeşit yola baş vuruyor. 
Bir yandan faşist çeteleri genç liğin üzerine saldırtıyor öbür yandan işçi sınıfına ve onun bilimine ters düşen sapık ideolojilerin (Maoizm, Anarşizm, Troçkizm) yayılmasını el altın dan destekliyor. Bütün bunlara rağmen gençlik işçi sınıfı yolunda ve onun biliminin 1- -ğında yürüyerek örgütlenecek, tüm gençliğin birliği sağlanacaktır. İstanbul'da kurulan İlerici Gençler Derneği (İDG) 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YEİS 


Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü, Özer Elmas'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada bunu en iyi şekilde dile getirmiştir : 

«Yolumuz İşçi sınıfının yo- 


ludur. Rehberimiz işçi sınıfı- 


nın bilimidir. Türkiye'de bugün olan faşist saldırıların nedenleri, Emperyalist kapitalist kampın içine girdiği ekonomik bunalımdır. Dünya sosyalist sistemi, Uluslararası işçi sınıfı hareketi ve Ulusal kurtuluş savaşları emperyalist kampı giderek (o sarsmaktadır. 
Bunun sonucunda kapitalist ülkelerde büyük ekonomik ve sosyal bunalımlar meydana gelmektedir. Bu bunalımların sonucunda faşizan baskılar baş ta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokratik güçler üzerinde en kanlı biçimde (o sürmektedir.» 
Daha sonra ant içilerek tören olaysız bir şekilde sona erdi. 
Sultanahmet meydanından alınan cenaze: ambülansa konularak Kıbrıs'a gönderilmek üzere hava alanına gönderildi. 


s i 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK @ SAYFA : 9 


Çağımız devrim sürecinin üç büyük ana güçlerinden birisi olan ulusal kurtuluş savaşları içerisinde Angola halkının ulusal bağımsızlık mücadelesinin özel bir yeri olacaktır. 
Çünkü bu mücadele, dünyadaki güç dengesini, herkesin tuttuğu safları apaçık ortaya koymuştur. İlericilerin, devrimcilerin bu mücadeleden çıkarması gereken bir takım dersler vardır. 

Her şeyden önce, Angola halkının zafere doğru ilerleyen mücadelesi; dünyadaki hiç bir ulusal kurtuluş mücadelesinin, sosyalist ülkelerden, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketinden, dünya demokratik ve barışsever kamuoyundan enternasyonalist bir dayanışma almadan başarıya ulaşamayacağını göstermiştir. 
Angola halkı ve onun gerçek temsilcisi MPLA böyle bir desteği görmektedir ve buna fazlasıyla layıktır. 
Dünyanın her tarafında Angola halkı ile dayanışma eylemleri yükselmektedir. Son olarak, Helsinki'de toplanan Dünya Barış Konseyi Prezidyumu, 4 Şubat gününü «Angola Halkı ile Dayanışma Günü» olarak ilan etmiştir. Asya - Afrika Ülkeleri Dayanışma Örgütü, Angola'ya emperyalist güçlerin dıştan yaptığı müdahaleyi kınamıştır. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin tümünün Angola'ya yaptığı maddi ve moral yardım gittikçe büyümektedir. Aynı zamanda bu olay 


göstermiştir ki, Leninci bir ilke olan barış içerisinde yanyana yaşama politikası, sosyalist ülkelerin ulusal 


YAŞASIN, 
ANGOLA HALKININ 
ULUSAL 
KURTULUŞ SAVAŞI 


kurtuluş. hareketlerini desteklemesi- ne engel teşkil etmemektedir. Aksine bunu geniş bir biçimde mümkün kılmaktadır. 

Angola halkının mücadelesinden alınması gereken diğer bir ders şudur : Saldırgan emperyalist güçlere karşı verilen mücadele, sosyalizme ihanet etmiş orevizyonistlere karşı verilen mücadeleden ayrılamaz. Pekin'li dönek liderlerin azgın emperyalist güçlerle beraber gerici, ayrılıkçı FNLA ve UNİTA örgütlerini desteklemesi bunun açık bir kanıtıdır. Pekin'deki Mao kliği, dünya demokratik kamuoyunun büyüyen tepkisi karşısında şimdi günah çıkartmaya çalışıyor. Mao'nun BM'deki delegesi yaptığı bir konuşmada «Biz, 


Angola halkının birliğini istiyoruz» demiş! Yalan söylüyorlar. Angola halkının birliği, FNLA ve UNİTA gibi gerici örgütleri desteklemekten geçmez. Aksine bu örgütlere karşı olmaktan geçer. Sizler, dönekler, gerici örgütleri desteklemekle Angola halkının birliğini parçalamaya çalıştınız. Fakat başaramadınız. Başaramıyacaksınız da! 

Dünyadaki bütün gericilerin, karşı-devrimcilerin birleşmesine rağmen Angola halkı kesin zafere doğru ilerliyor. Gerici FNLA ve UNİTA örgütlerinin MPLA kuvvetleri karşısında dağılması, kaçması, dünyanın her köşesindeki demokratların, ilericilerin, sosyalistlerin eylemlerine güç katacaktır. 


LÜBNAN'DA MÜCADELE SINIFSALDIR 


Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin'in, geçen Aralık ayının sonunda ülkemize yaptığı ziyaret, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ileri bir adım olmuştur. İlerici basın, ilerici, yurtsever, devrimci yazarlar böyle yorumlarken, gerici basın ile birlikte maocu yayın organlarının aynı şarkının ritmini çalmaları,  ilericilerin, maocuların gerçek yüzünü bir kez daha görmelerine neden olmuştur. Hatta maocular, anti-sovyetik, anti-sosyalist kampanyada gerici basını bile arkada bırakmış, azgın faşistler gibi kendilerini yerden yere vurmuşlardır. Maocuların saldırılarına, küfretmelerine rağmen Türkiye - Sovyet ilişkilerini açıklamak bütün ilericilerin boynunun borcudur. 


Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin arasındaki ilişkilerin tarihi eskidir. Bu tarih, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile ulusal kurtuluş savaşımız arasındaki zorunlu bağa dayanmaktadır. 1917 Ekim Sosyalist Devrimi, ulusal kurtuluş savaşının Ekim Devrimi'nden sonra başarıya ulaşması bir rastlantı olamaz. O dönemin Sovyet Rusya'sı bizi en yakından destekleyen bir ülke olmuştur. Bu destek, Lenin'in, sosyalist ülkelerin çok yönlü yardımı olmadan ulusal kurtuluş hareketlerinin başarıya ulaşamıyacağı tezinden kaynaklanıyordu. Ayrıca Lenin, anti-emperyalist bir karakter taşıyan Türkiye'deki ulusal kurtuluş savaşının desteklenmesi gereğinden sözetmiştir. ; 


Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nden sonra, emperyalist güçlerin ve iç gericilerin sürekli (o saldırılarına hedef oldukları halde Sovyet Rusya, ulusal kurtuluş savaşının en sıcak günlerinde her türlü desteği Türkiye'ye sağlamıştır. 
Mustafa Kemal hükümetini ilk tanıyan ülke de Sovyet Rusya'dır. Türkiye, siyasal bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik alanda en büyük yardımı Sovyetler (Birliği'nden 


Emperyalist dünya siste- 


me girişimlerine karşılık; sal- 


ve siyasal yapısına mutlu bir 


TÜRKİYE - SOVYETLER BİRLİĞİ iLiŞKiLERİ 


minde hergün yeni yeni ge- dırı, savaş ve silahlı tahrik azınlık hükmeder. Lübnan hal- 


dikler açılırken, sosyalist dün politikasına devam ediyor. 
ya sistemi hergün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydet- Lübnan. Lübnan'da dişe 


kının % 50 . 60 kadarı ulu- 


Bunun son örneği işte sal gelirin % 20'ye varmayan 


diş bir gelir alırken % 5 - 10 gi- 


mektedir. Emperyalizm, baş- bir mücadele verilmektedir. bi bir azınlık ulusal gelirin % 


ta Sovyetler Birliği olmak ü- Lübnan emperyalist çevrele- 


50'sini alır. Bu imtiyazlı ke- 


zere sosyalist sistemin barış, rin hegemonyası altındadır. simi Maruni Hrıstiyanlar oözgürlük ve toplumsal ilerle- Lübnan ekonomisine, sosyal oluşturur. Yani, Lübnan'da bir 


görmüştür. 1932'de yapılan ilk beş yıliık planın üçte bir finansmanını Sovyetler Birliği sağlamıştır. 

Ülkemizde ağır sanayinin temellerini Sovyetler Birliği atmıştır ve atmaktadır. Çünkü, az-gelişmiş bir ülkenin emperyalist, ülkelere karşı ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmesi için ağır sanayinin kurulması gereklidir. İşte Sovyet yardımı ile kurulan Kayseri, Nazilli Dokuma Fabrikaları, 1936'da Bursa Merinos, Gemlik Suni İpe, Hereke Dokuma Fabrikaları, bu hedefe yöneliktir. Sümerbank tesisleri, SE-KA, Makina Kimya Endüstrisi, Etibank işletmeleri, Batman Rafinerisi, İstanbul Paşabahçe Cam Fabrikası ve yakın tarihimizde de Aliağa Rafinerisinin, Seydişehir Alüminyum, Bandırma Sülfirik Asit, Kütahya Azot, İzmir Tariş, Tekel Alkol ve Tütün Tesisleri, İzmit'de Petro-Kimya, İskenderun Demir-çelik tesisleri; bunların hepsi Sovyet yardımları ile kurulmuştur ve ülkemizde ağır sanayinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. 

Türkiye - Sovyet ilişkileri, (karşılıklı yarar temeline dayanan ilişkilerdir. Maocular ve onların yandaşları, Sovyetlerin Türkiye'ye teknolojisi üstün sanayi ürünleri, Türkiye'nin Sovyetlere geleneksel tarım ürünlerini satmasını klasik bir «sömürü» türü olarak yutturmaya çalışıyorlar. 
Sovyet halkının kendi ekonomisini geliştirmesini ve bu ekonominin ürünlerini dışarıya satmasını suç derecesine indirgemeye çalışıyorlar. Sovyet halkı, ne kendi ekonomisini geliştirdiği için suçlanabilir, ne de Türkiye geri bıraktırıldığı için suçlanabilir! Her şeyden önce, emperyalist ülkelerin Türkiye'ye sanayi ürünleri satması ile Sovyetlerin satması arasında nitelik farkı bulunduğunu görmek gerekir. 

Türkiye halkı ve gençliği, Türkiye ve Sovyet halkı arasındaki ilişkilerin hayatın her alanında gelişmesinden yanadır. t 


yanda işbirlikçi kodaman burjuvazi, bankerler ve toprak sahipleri, öte yanda yokluk ve yoksulluk içinde yaşam süren halk kitleleri vardır. 


Lübnan’daki egemen mutlu azınlığın desteklediği faşist falanjist militanlar sivil halka saldırmaktadır. Bunlar kadın - erkek, genç.- ihtiyar demeden tüm halkı katletmek istemektedirler. 


Burjuva basınının yayga- 


rasını yaptığı gibi hrıstiyan -. 


müslüman çatışması değildir. 
Lübnan'daki olaylar emperyalizmin, Nato'cu (o saldırganlar, CIA ve gerici - işbirlikçi Arap burjuvazisinin tertipleridir. Amaçları, barıştan, Özgürlükten, demokrasiden ve toplumsal ilerlemeden yana ilerici güçleri tasfiye etmek, Filistin Direnme Hareketinin başta Sovyetler Birliği olmak üzere Sosyalist sistemin desteğiyle elde ettiği politik - diplomatik başarı ve kazanımları baltalamaktadır. Diğer taraftan savaş kışkırtıcılığı yapıp, Ortadoğu'da havayı gerginleştirmek, silahlanmayı sağlamak ve barışçıl girişimleri sonuçsuz bırakmaktır. Ne varki, Arap halkları ulusal bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadelelerinde mutlaka başarı- 


aaa, ya ulaşacaklardır. 


X 
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NAZIM -HIKMET 
74 YAŞIN 


«Nazım» adını dedesinden, «Hikmet» adını babasından alan Nazım Hikmet 20 Ocak 
1902 yılında Selanik’de doğmuş. Babası Hikmet bey Selanik Dışişleri memuruymuş, anası Celile hanım Enver Paşanın kızı resim yapar, piyano çalarmış. 


Ailesi ile birlikte Halep valisi dedesinin yanında ` yaşarken bir erkek kardeşi oluyor adı Ali İbrahim. Ölüyor. Sonra bir kız kardeşi oluyor adı: Samiye. Yıl 1913. Nazım’la Samiye'nin çocukluk anıları İstanbul, Kadıköy'de başlıyor. 
Nazım 1 yıl kadar Fransızca öğretim yapan bir okulda okuyor. Bu arada şiir çalışmaları yapıyor. 


1920 lerde Nazım İstanbul'daki durumdan hoşnut değil, bir ayağı İstanbul'da bir ayağı Anadoluda idi. 


Yıl 1921 de Nazım'ın Bolu'da öğretmenliği, Moskova Kutv Üniversitesinde öğrenciliği başlıyor. Nazım 1921 den 
1925 e kadar Kutv Üniversitesinde ekonomi - politik öğrenimi yapıyor. Yıl 1925 Nazım Ülkeye dönüyor, Kadıköy'e geliyor. Bu sıralarda İstanbul çevresinde genel o tevkifatlar başlamış. Bır dergide çıkan yazıdan dolayı Nazım'a 15 yıl hapis cezası veriyorlar. Nazım Moskova'ya ikinci gidişinde öğrenimi iki yıl daha sürüyor. 
1928 de Genel af çıktıktan 
sonra Türkiye'ye dönüyor. 


Yıl 1932 nin son ayları genel tevkifat başlıyor. Nazım'la birlikte bir çok işi tutuklanıyor. Nedeni: İstanbul duvarlarına İhtilal bildirileri yapıştırılması. Nazım İstanbul ve Bursa cezaevlerinde 1,5 yıl yatıyor. 


17 Ocak 1938 bir kış gecesi Harp Okulu olayları ile ilgili İstanbul'da Nazım Hikmet tutuklanıyor. Ankara Askeri Cezaevine gönderiliyorlar. Bu olay nedeni ile Nazım 15 yıl hapis cezasına (o çarptırılıyor. 
Daha sonra bir geminin abdesthanesine kapatılıyor. Bu gemi de Nazım'a komplo hazırlanarak 20 yıl hapis cezası daha veriliyor. 


Yıl 1940. Siyasi mahkümları Anadolu Hapishanelerine 


GENÇLİK ve SANAT 


* 


dağıttılar. Nazım ilkönce Çankırı hapishanesine daha sonra Bursa cezaevine naklediliyor. 

Nazım 8 Nisan 1950 de aşlık grevine yattı. Bu sırada bütün dünyada (Fransa, İngiltere, Polonya, Kıbrıs, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Bulgaristan, Irak, Suriye, Lübnan, Hindistan, İsviçre, İskoç- ya, Romanya, Amerika'da) Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için imza kampanyaları açılmıştı. 

15 Temmuz 1950 de Nazım 
hapishaneden çıkıyor. Nazım'- ın tüm yaşamına göz diki mişti. Nazım'ın Oo Türkiye'den 
ayrılmağa hiç niyeti yoktu, 50 
yaşında bir çocuğu olmuştu. 
Ama zorunlu olarak Nazım çok sevdiği vatanından ayrılmağa karar vermişti. Motorlu 


Karşı yaka memleket sesleniyerum Varnadan, işitiyer musun, 
Memet, Memet 


Karadeniz akıyor durmadan, 

deli hasret, deli hasret 

oğlum, sana sesleniyorum, işitiyor musun, 
Memet!.. Memet! 


küçük bir sandalla fırtınalı bir gecede Boğazdan karadenize açıldı. Nazım artık gidiş o gidiş, bir daha çok sevdiği vatanına ve halkına dönemiyor. Tam 13 yıl. Ama kalbi vatanıyla, halkıyla, tüm dünyanın ezilen insanlarıyla birlikte çarpıyor. Nazım 3 Haziran 1963 de Moskova'da hayata gözlerini yumuyor. Mezarı Moskova'da Deviçi Manastırında (Novedeviçiye Mezarlıgı)dır. 

Büyük Ozan Nazım Hikmet Dünya Sosyalist mücadelesinin seçkin bir kişisi, Türkiye halkının ve dünya halklarının barış ve sosyalizm mücadelesinin yılmaz bir savaşçısıydı. 


Büyük  Ozan’ı doğumunun 
74. yıldönümünde saygıyla selamlarız. j 


1938 HARB OKULU OLAYI 
VE NAZIM iLE iLGiLi BiR ANI 


1938 lerde Alman faşizmi azgın bir hale gelmişti. Orta Doğuda tam bir egemenlik kurmuştu. Harp Okulunda kitap okumaya meraklı bir avuç genç vardı. Bu gençler ırkçı ve Turancı bir başka grubun hışmına uğradı. Harp Okulu allak bullak oldu. Bugün yarın darağaçları kurulacakmış gibi bir hava esti ortalıkta. Sorgular, mahkemeler yapıldı. Kimi hapis cezası, kimi alaya çıkarıldı, kimi katip sınıfına ayrıldı. Bunların içinde' Sosyalist fikirler taşımak şöyle dursun dünyadan habersiz olanlar bile vardı. Ama bu olayın asıl acı yanı o zaman 37 yaşında olan şair NAZIM HİKMET'in, bu gençlerin varlığından bile haberi yokken, tevkif edilerek onlarla birlikte muhakeme edilmesi ve 15 yıla mahkum edilmesidir. 

Nazım'lar Askeri cezaevine gönderildikten sonra o günkü Merkez Komutanı cezaevini teftişe geliyor. Teftiş sırasında öğrencileri denetlerken Nazımı soruyor, hemen çağırı yorlar. Nazım hazırol vaziyetinde: «— Buyrun efendim, beni emretmişsiniz.» Nazım, Deniz Harbiyesinden çıkmaydı, askerliğin bu yanını unut- 


mamıştı. «— Yahu, dedi Nazım'a merkez komutanı birdenbire, siz ne istiyorsunuz böyle allahaşkına? Bizim memleket nerde, nazizim nerde, Almanyalılar yapıyor bunu ama nasıl yapıyorlar, fabrikaları çalışıyor, bacalarından duman çıkıyor, bizde söker mi bu nazizm? Biz fukara memleketiz be!..» Sonra öğrencilere bakarak Nazım'a döndü «— Bu çocukların hali ne olacak peki şimdi? Hem bak sana pufla gibi: bir yatak getirmişler, yandaki koğuşu gördün mü? Onlar orda taş tah- ta üstünde ot yataklarda yatıyorlar, hani müsavat dediğiniz nerde, sen pufla gibi yatakta yat, onlar ot yatakta yatsın, hani nerde senin müsavat dediğin? Bu mu müsavat?» 
diyerek Nazım'dan cevap bekliyor, Nazım'da «— Haklısınız ama efendim, dedi. Biz sefalette müsavat istemiyoruz, refahta müsavat istiyoruz. Gayemiz hepsini ot yataktan kurtarmaktır.» diye söylemesi komutanın çok hoşuna gitmiş ve sevincini saklıyamamıştır. 


«1938 Harb Okulu Olayı ve Nazım Hikmet» A. Kadir'in kitabından alınmıştır. 


OTOBİYOGRAFİ 


1902 de doğdum 
doğduğum şehre dönmedim bir daha geriye dönmeyi sevmem üç yaşında Halep'te paşa torunluğu ettim on dokuzunda Moskova Komünist Üniversite öğrenciliği kırk dokuzunda yine Moskovada Tseka - Parti konukluğu ve ondördümden beri şairlik ederim kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir ben ayrılıkların kimi insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasretlerin hapislerde de yattım büyük otellerde de açlık çektim açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir otuzumda asılmamı istediler kırksekizimde barış madalyasının verilmesini verdiler de otuzaltımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu elli dokuzumda on sekiz saatta uçtum Pragdan Havanaya Lenini görmedim nöbet tuttum tabutunun başında 924 de 
961 de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır 
partimden koparmağa yeltendiler beni sökmedi yıkılan putların altında da ezilmedim 
951 de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne 
ölümün 
52 de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü bekledim ölümü 
sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım şu kadarcık haset etmedim Şarloya bile aldattım kadınlarımı konuşmadım arkasından dostlarımın içtim ama akşamcı olmadım hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı ne mutlu bana başkasının hesabına utandım yalan söyledim yalan söyledim başkasını üzmemek için ama durup dururken de yalan söyledim bindim trene uçağa otomobile çoğunluk binemiyor operaya gittim çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21 den beri camiye kiliseye tapınağa havraya büyücüye ama kahve falına baktırdığım oldu yazılarım otuz kırk dilde basılır Türkiyemde Türkçemde yasak kansere yakalanmadım daha yakalanmam da şart değil başbakan filan olacağımı yok meraklısı da değilim bu işin bir de harbe girmedim sığınaklara da inmedim gece yarıları yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında ama sevdalandım altmışıma yakın sözün kısası yoldaşlar bugün Berlinde kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim ve daha ne kadar yaşarım başımdan neler geçer daha kimbilir Bu otobiyografi 1961 yılı 11 Eylülünde Doğu Berlinde yazıldı. 
Habora Yayınları 
Nazım Hikmet'in son şiirleri 1975 6. Basım 


mm 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA : 


SIKIYÖNETİME HAYIR! FAŞiST YASALARA HAYIR! 


(Baştarafı 1, sayfada) lyorlar» yaygarası ile bilinçsiz dindar yurttaşların otobüslerle köylerden ilçe merkezine gönderilmesi, ilericilerin, devrimcilerin, CHP'lilerin işyerlerinin, evlerinin yağmalanması, faşist tertibi açığa çıkartan kuvvetli (o delillerdir ve bu oyun oynanan ilk oyun değildir. İşbirlikçi burjuvazinin, gerici faşist güçlerin yıllardır oynadığı senaryonun sadece bir sahnesidir. Faka? 
emekçi halk, faşist teröre boyun eğmemiş, barikatlar kurarak göğüslemiş, elindeki her türlü araçlarla onlara karşı koymuştur. 

İşbirlikçi burjuvazi, gerici basın; ilericilerle gericiler arasındaki mücadeleyi «alevi - sünni» çatışması biçimine dönüştürüp, emekçi halkın, ilerici yurttaşların birliğini parçalamak istemiş ama amacına ulaşamamıştır. Mücadele, «alevi - sünni» mücadelesi değil, sınıfsal bir mücadeledir; ilericilerle gericiler arasındaki mücadeledir. Bu konuda gerici güçlerin oyununa gelmemek gerekir. 

TÜRKEŞ'İN FAŞİST KOMANDOLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR 

Bornova'da ortaya çıkan durum faşist çetelerin nereden kaynaklandığını açığa çıkarması açısından önemlidir. 

Faşist çeteler Ege Üniversitesi'ne silahlı bir saldırı düzenleyip kanlı bir terörü uygulamak istediler ancak Türkeş'in deyimiyle «aşırı solcu» bir jandarma subayı tekerlerine çomak soktu. «Aşırı solcu» subay, silahlı (saldırı halinde bulunan faşistleri jandarmalarla çembere alıp, tümünü suçüstü yakaladı. İşbirlikçi burjuvazi, gerici basın «aşırı solcu» subaya ateş püskürdü. Jandarma subayının hakkında soruşturma açtırdılar. Böylelikle, gerici faşist güçler, hangi kesimden olur- sa olsun tüm ilericilerin düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. 

Faşist komandoların Çek yapısı silahlar kullanması tüm ilericilerin dikkatini o çekti. 
Sosyalist ülkelerin O faşistlere silah satması düşünülemeyeceğine göre akla ister istemez CIA'nın başka ülkelerde oynadığı bir oyun gelmekte dir. CIA, çeşitli ülkelerdeki gerici örgütlere sosyalist ülkelerin yaptığı silahlardan vererek 


9. KİTAP 
M. BASMANOV 
TROÇKİSTLER 
GENÇLİĞİ NEREYE 
GÖTÜRÜYOR 


10. KİTAP 
DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONUNUN 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dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışır. Fakat dünya demokratik komuoyu CIA'nın bu © yunlarını yutmayacak kadar uyanıktır. 

Bornova'da faşist komandoların ellerinde Çek yapısı silahların bulunması, bu işin arkasında CIA'nın bulunduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Bu arada bir ilerici yazarın açıkladığı bir mektuba dikkati çekmek gerekir. Bu mektuba göre, faşistlerin (oluşturduğu gizli örgütle başında bir albay vardır. Ortaya çıkarılan bu mektubun arkasında yatan gerçekleri kamuoyunun gözleri önüne sermek, ilerici basının ve CHP'li parlamen terlerin en büyük görevi olmalıdır. Faşistler'in oyunlarını teker teker teşhir etmek, tüm ilericilerin üzerinde durmaları gereken bir konudur. 
TÜRKİYE'DE İLAN 
EDİLMEMİŞ SIKIYÖNETİM HÜKÜM SÜRMEKTEDİR 

MC iktidarının başı Demirel sıkıyönetimi ilan edememekle beraber, Türkiye'de demokratik güçler üzerinde ilan edilmemiş bir sıkıyönetim uygulanagelmektedir. Gerici MC iktidarı, işçiler, öğrenciler, aydınlar, öğretmenler ve tüm emekçi halk katmanları üzerinde kanlı, faşist bir terör havası estirmektedir. Demokratik güçlerin mücadelesi yükseldiğinde kendi yaptıkları kanunları bile tepelemekte, kendi kurumlarına bile karşı çıkmaktadırlar. Bu evrensel bir kanundur. 

Ulusal demokratik güçlere düşen görev; ister ilan edilmiş sıkıyönetim koşullarında olsun, ister ilan edilmemiş sıkıyönetim koşullarında olsun, MC iktidarının yerine ilerici, halktan yana, demokratik bir iktidarı işbaşına getirmektir. 
Böyle bir somut hedefe ulaşabilmek için, somut durumlar- da ulusal demokratik güçlerin eylem birliği zorunludur. Başka çıkar yol yoktur. 

FAŞİST YASALARA HAYIR 

Gerici MC iktidarı, faşist tırmanışı hızlandıracak bir dizi faşist yasa (tasarılarını önümüzdeki günlerde parlamento- ya sunacağını açıkladı. Bunlar arasında, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya aykırı bulunan Dernekler Yasası, Üniversiteler Yasası, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası da var. Ayrıca polisler yeni silahlarla donatılacak, mahalli mülki amirlerin kendi bölgelerinde sıkıyönetim ilan edebilme olanağı sağlanacak! Kısacası, faşist tırmanışa devam! 

Bütün bunlar, gerici MC ik- 


barbara schilling 


bugünkü 
PORTEKİZDE sınıflar savaşı 
BELGELER) 
MARKSİST ARAŞTIRMA VE m üm 


tidarının düşürülüp yerine ilerici, demokratik bir iktidarın getirilmesinin acilliğini ortaya koymaktadır. Ancak bununla beraber, MC iktidarının parlamentodan çıkarmak istediği yukarıdaki yasa (tasarılarınm engellenmesi için töm demekratik güçler elele vermelidir. 
Faşist tırmanışın hızı kesilmeli, faşist güçler geriletilmelidir. Gençlik de tüm ulusal demokratik güçlerin içindedir. 
Faşist yasaların engellenmesi konusunda gençlere, öğrenci gençlere düşen görev büyüktür. Üstelik faşist yasa tasarılarının çoğunluğu öğreneileri ilgilendirmektedir. Gericiliğe, faşizme karşı olan tüm gençler; Sosyalistler demokratik solcular, sosyal demokrat- 


NAZIM PLAN 


(Baştarafı 5. sayfada) 

nıyor. Komandoların başı bugün devletin en önemli mevkisini elinde tutuyor. İktidar, demokratik hak ve özgürlükler için verilen mücadeleyi geriletmek istiyor. Bu saldırılar özünde, Türkiye'deki gelişen işçi sınıfı hareketinedir. Yükselen mücadeleyi sindirmek isteyen MC biliyor ki; öğrenci gençlik provakasyona açıktır. 
Gençliğin bir takım özellikleri sapık akımların boyvermesine neden oluyor. İşçi sınıfının, tüm Ulusal Demokratik güçlerle eylem birliği bir zorunluluktur. Bu gün işçi sınıfının mücadelesine sekte vuran yalnız işbirlikçi burjuvazi değildir. 

Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu mücadeleyi engelleyemeyeceklerdir. Ne var ki burjuvazi Maocu - Troçkist - Anarşist. akımları işçi sınıfı hareketi içine sızdırmak, gençliği sonu belli olmayan maceralara sürüklemeye çalışmaktadırlar. İşçi sınıfı mücadelesini; Berec'te, Pancar Motor- da, DİSK mitinglerinde, Maden - İş toplantısında nereye götürmek istediklerini gösterdiler. Bunların Dünya üzerin- deki eylemleri de açık. (Angola, Portekiz, Ortadoğu vs.) 

DİSK bu ters akımlarla mücadeleyi ön plana almıştır. 
Faşizm Kitlelerin aktif ve kararlı mücadeleleriyle yenilir. Yoksa bu ters akımların yaptığı gibi hedef şaşırtarak değil. / 

— Dünya gençliğiyle dayanışma konusunda ne düşünüyorsunuz? 

141, 142, 146 gibi faşist maddeler kalkmadıkça, bizler dünya gençliğiyle pratikte dayanışmaya giremeyiz. 

Aynı sendikaya bağlı işçiler, dayanışma grevine gidemezken, Türkiye gençliğinin dünya gençliğiyle dayanışmaya girmesi zordur. Bütün dünya demokratik güçlerinin, dünya gericiliğine, ırkçılığa, faşizme karşı dünya SOSYALİST SİSTEMİ, ULUSAL KURTU-LUŞ SAVAŞLARI, ULUSLAR-ARASI İŞÇİ SINIFI HAREKE-Tİ, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesi yükseliyor. Faşizme karşı mücadele uluslararası planda verilmelidir. 


lar, radikaller, faşist yasa tasarılarına karşı eylem birliği yapmalıdırlar. Somut durumlarda eylembirliği yapmamak faşizme geçit vermek, tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğunun altından kimse kalkamaz. 

Yeni faşist yasa tasarıları yalnız öğrencileri değil, büyük ölçüde öğretim üyelerini de ilgilendirmektedir. Çünkü bu yasalar, idari ve bilimsel özerkliğin kırıntısını bile bırakmıyacaktır. Bilimsel ve idari özerklikten yana olan öğretim üyeleri, sizlere (sesleniyoruz: Getirilmek istenen yeni faşist yasa tasarılarını engellemek, yeni yeni demokratik haklar elde etmek için öğrencilerinizle elele vermelisiniz. 


“SÖYLEŞİ 


(Baştarafı 3. sayfada) niz vermektedir. Bu tarihi bir görevdir. Gazetenize yr 


kıcı eleştirilerini yöneltenler, bizi bu tarihi sorumluluktan ayırmak, «sidik yarış»na çekmek istiyorlar. Elbette bunlarla görülecek hesabımız vardır. Ama her şeyin bir zamanı ve yeri olduğunu da unutmamak gerekir. 


Dostça kalın... 


İLERİCİ Yurtsever 
GENÇLİK 


KERİM'LER ÖLMEZ! 


(Baştarafı 1, sayfada) Faşist tırmanışın hu ka zandığı bu günlerde yine faşist komando çetelerinin silahları ölüm kusmakta, her gün yeni bir cinayet işlenmekte ve her zaman olduğu gibi katilleri ya bulunamamakta veya yakalanıp serbest bırakılmaktadır. Yine bundan tam bir yıl önce (KANLI VATAN MÜ-HENDİSLİK BASKINI) diye basına yansıyan ve KERİM YAMAN'ın ölümü ERDİNÇ DEMİRPOLAT, EROL ERDO-ĞAN ağır olmak üzere, 7 kişinin yaralanmasıyla son bulan olayın, bu güne dek tek tutuk- 


(Baştarafı 1, sayfada) 

İşbirlikçi burjuvazinin güttüğü bu politika karşısında öğrenci gençlik ne yapmalıdır? Tırmanan faşizme yığınsal çıkışlarla karşı durmalı, bireysel, grupsal, o terörsel eylemlere (o başvurmamalıdır. İşçi sınıfından, emekçi halk kitlesinden kopuk hareketleri işbirlikçi burjuvazi kanlı bir biçimde yokedecek, bir çok iyi niyetli, fedakâr yurtsever katledilmiş olacaktır. 

İkincisi; gittikçe politize olan, demokratik mücadelede ön saflarda işçi sınıfının ya nında savaşan öğrenci gençliği sindirmek, diğer demokratik güçlerin birliğini parçalamak. Fakat egemen güçler bunu başaramayacaklardır. Çünkü öğrenci gençlik demokratik mücadelede işçi sınıfının yanında diğer tüm ulusal demokratik güçlerle oyeralmaya kararlı olduğunu şimdiye dek yeteri ölçüde göstermiştir. 


Son günlerde öğrenci gençliğe karşı yöneltilen faşist terörün kanlı bir katliam düzeyine yükselmesinde, ulusal demokratik güçler arasındaki eylem birliğinin örgütlenmemiş olmasının payı büyüktür. 
Ayrıca, demokratik güçlerle 


öğrenci gençlik arasındaki ey- 


lem birliği de istenilen düzey- de değildir. Bunda, öğrenci gençliğin örgütsel planda dağınık olması önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenci gençlik, 


lu sanığıda serbest bırakılacağı günü beklemekte böylece bu kanlı cinayette faili meçhul cinayetler serisine (o ekleneceğe benzemektedir. Biz isimleri yazılı dernek yöneticileri olarak MC iktidarı çekilip gitmedikçe bu tür cinayetlerin sürüp gideceği katillerinin bulunamıyacağını biliyoruz ve başta işçi sınıfının, diğer tüm ulusal demokratik güçlerin MC iktidarını demokratik yoldan düşürmek için eylem birliğini destekliyoruz, bu mücadelede bize düşen görevi yapacağımızı kamuoyuna açıklıyo-TUZ.» 


Sosyalistler, demokratik solcular. sosyal demokratlar, örgütsel birliğini gerçekleştirmeli, böylelikle diğer demokratik güçlerle daha kalıcı, sağlam, geniş eylem birliğine gitmelidir. 

İlerici yurtsever, demokratik güçler, faşist terörün boy hedefi durumuna gelen öğrenci gençliği korumak zorundadır. Bu konuda üzerine düşen görevi aktif bir biçimde yerine getirmeyenler, tarih önünde sorumlu olacaklardır. Öğrenci gençlik üzerinde oynanan oyunlara kimse kayıtsız kalmamalıdır. Çünkü, nihai hedef, genel demokratik harekettir. 

Bütün demokratik güç ve kuruluşlara sesleniyoruz : Oynanmak istenen oyun büyüktür. Öğrenci gençlik, açık faşiz me basamak yapılmak istenmektedir. Bu oyunu, bütün demokratik güçler elele vererek bozalım. Somut eylem biçimleriyle birliğimizi güçlendirelim. 

Anneler, babalar, veliler! 


Faşist saldırılara karşı çocuklarınızı aktif bir biçimde koruyun! Örgütlenin! Yığınsal çıkışlarınızla çocuklarınıza sahip çıkın! Onları faşist canavarların ellerine teslim etmeyin! 

Öğretim üyeleri, öğretmenler! 

Öğrencilerinizle beraber faşizme karşı demokrasi için savaşın. 
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İNGİLTERE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATIK YIĞIN ÖRGÜTÜ : 


Ulusal Öğrenci Birliği 


Birleşik Krallık Ulusal Öğrenci Birliği (NUS), İngiltere yüksek öğrenim gençliğinin ulusal çaptaki en geniş demokratik kitle örgütüdür.  İngil tere'de bulunan 43 üniversite ve öteki yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrenci birlikleri, federal bir üst örgüt olan Ulusal Öğrenci Birliği'ne bağlıdır. NUS (National Union of Students), 750 ayrı öğrenci birliğine bağlı 700.000'i aşkın bir yüksek öğrenim gençliği kitlesini temsil etmektedir. 

Önceleri daha çok turizm ve benzeri işlerle uğraşan ve öğrenci sorunlarına yeterince eğilmeyen bu örgüt, bugün toplumsal yaşamın her dalın- da ve özellikle eğitim alanında ilerici, demokratik değişimler için itici bir güç haline gelmiştir. Ulusal Öğrenci Birliği'nin, öğrencilerin somut sorunları ile ilgilenen çeşitli bölümleri de geniş öğrenci kitlesine daha iyi hizmet edilebilecek duruma getirilmiştir. Daha yüksek burslar, daha iyi eğitim koşulları ve yeterli sayıda yurt sağlamak için düzenlenen büyük kampanyalarla kitlesinin sesini etkili bir biçimde duyuran NUS, aynı zamanda tutucu hükümetlerin demokratik öğrenci örgütlerinin gücünü kırma girişimlerine karşı, eğitim sistemindeki eşitsizliklere karşı, kadın ve yabancı öğrenciler üzerinde gözetilen çeşitli ay- 


rımlara karşı, ırkçılık ve faşizme karşı da savaşımını aralıksız sürdürmektedir. 


ÖRGÜTÜN YAPISI 


Ulusal Öğrenci Birliği'nin en yüksek karar organı, yılda iki kez toplanan Ulusal Kongredir. Bu kongrede örgütün gelecek dönem için çalışma programı ve politikası saptanır ve Yönetim Kurulu seçilir. Çeşitli öğrenim kurumlarındaki öğrenci birlikleri Ulusal Kongre'ye delege göndererek, Birliği'n demokratik işleyişine katılmakta ve genel politikasını oluşturmaktadır. 

17 kişiden oluşan NUS Yönetim Kurulu, öğrenci kitlesinin soru 1 ve istemlerini kamuoyuna duyurmakta, çeşitli kampanyalar düzenlemekte, ayrıca 80 kadar memurun çalıştığı örgüt bölümlerinin işleyişini denetleyerek eşgüdü- mü sağlamaktadır. 

Bir öğrencinin NUS'a üyelik ödentisi, o öğrencinin bağlı bulunduğu öğrenci birliğinin 


mesi için 1960'lardan beri çalışmaktadır. Sakat öğrencilerin özel sorun ve gereksinimleri için açılacak olan yeni bir kampanyanın hazırlıkları hızla ilerlemektedir. 

Yarım - gün (Part - time) okuyan öğrencilerin daha iyi örgütlenmesi ve sorunlarının çözümü için NUS sürekli çaba göstermektedir. Bu öğrencilerin büyük bir bölümü, sorunların ancak örgütlü bir biçimde ve yığınsal eylemlerle çödurumuna göre, 5 pens ile 50 
pens arasında değişmekte ve bu para, kendi öğrenci birliği tarafından Ulusal Öğrenci Birliği'ne ödenmektedir. Bunun karşılığında öğrenciler, NUS'un sağladığı çeşitli olanaklardan Oo yararlanmaktadırlar. 


ULUSAL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ'NİN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARI 


Ulusal Öğrenci Birliği, sakat öğrencilerin eğitim olanaklarından yeterince yararlanabil- 


zümlenebileceğini anlamaya başlamışlardır. Ulusal Sağlık Servisi'nin temelini oluşturan sağlık öğrencilerinin hastahanelerde geçirdiği staj: süreleri- nin eğitimden sayılması gibi so runların çözümü için Ulusal Öğrenci Birliği'nin içinde bir Sağlık Öğrencileri Bölümü kurulmuştur. 

NUS'un yabancı öğrenciler için yaptığı çalışmalar da önemli bir yer tutmaktadır. 
Her yabancı öğrenci, İngiltere'ye gelmeden önce, İngiltere'deki yaşam koşulları ve okullar hakkında en geniş bilgiyi bu örgütten sağlayabilir. 
Yabancı öğrencilerin sorunlarını cevaplandırmak için NUS' un bir «Uluslararası Bölüm» ü bulunmaktadır. 

İngiltere'de yabancı öğrencilere karşı gözetilen ayrımın uzun bir geçmişi vardır. Yabancı öğrenciler, bulabilecekleri konut için çok daha fazla kira ödemek ve eğitim harçları için İngiliz uyruklularından bir kaç kat fazla ödeme yapmak zorundadırlar. Durumu daha da ağırlaştırmak ve eşitsizliği arttırmak amacıyla 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geçen hükümet tarafından getirilen tasarı, NUS tarafımdan başarıyla önlenmiştir. . Ulusal Öğrenci Birliği, ırkçı ayrımlara karşı mücadeleyi de çok ciddi bir şekilde ele almaktadır. Aynı zamanda Britanya'- nın eğitim politikasında, halkın ve öğrencilerin yararına değişiklikler yapılmasını isteyen NUS, ülkedeki öteki tüm demokratik güçlerle ve özel- 


likle işçi sendikaları ile sıkı ilişkiler içindedir. 


Geçen sayılarımızda, 


dünya gençliğinin anti - emperyalist, anti - faşist forumların niteliğinde olan Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivallerinin tanıtımına ağırlık vermiştik. Bu sayıda, İngiltere (o öğrencilerinin demokratik yığın örgütü olan Ulusal Öğrenci Birliği'ni o tanıtıyoruz. 
Böylelikle, öğrenci genç liğin sosyalist, sosyal demokrat, radikal kanatlarının demokratik bir yığın örgütünde biraraya gelmesini bir türlü anlayamayan bozguncuların ve küçük burjuva sosyalistlerin yanlışlığını ortaya koy- 


ii çalışacağız. 


Al Stewart 


Charles Clarke Sus Slipman 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yerli ve yabancı tüm öğrencilere eğitim, sosyal güvenlik ve hukuk yönünden yardımcı olmakta; gelir vergisi, seyahat ve sigorta konularında hizmet götürmekte, tatil dönemlerin- de geçici bursları kesilen öğrencilere burs sağlamaya çalışmaktadır. 

NUS bu arada konferans, açık oturum ve çeşitli yayımlarıyla öğrenci kitlesinin bilinçlenmesine yardım etmekte, her yıl düzenlediği Tiyatro Şenliği ile de kültürel bir geleneği başarıyla sürdürmektedir. 

NUS, ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİ HAREKETİNİN AYRILMAZ BİR 
PARÇASIDIR 


Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin (IUS) kollektif bir üyesi olan NUS, uluslararası öğrenci hareketinin ayrılmaz bir parçası olarak üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Geçtiğimiz Kasım ayında NUS'un Uluslararası Oğrenciler Birliği ile beraber «Şili faşist cuntasının Şili gençliği ve öğrencilerine karşı işlediği suçlar» konulu uluslararası bir seminer düzenlemesi buna en yakın bir örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca NUS, diğer uluslararası gençlik ve öğrenci hareketine de aktif bir biçimde katılmakta, dünya gençliğinin birliği için mücadele etmektedir. 

NUS'UN SON KONGRESİ 


Büyük Britanya öğrencileri-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Ulusal Öğrenci Birliği (NUS) nin yıllık kongresi geçenlerde Kuzey Galler'in Llandado kasabasında yapıldı. Kongre'de, geçen dönem çalışmalarına ilişkin raporlar tartışıldı ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Seçimler, «Geniş Sol» (Broad Left)'un zaferiyle sonuçlandı. Komünist - Labour Sol ve bazı bağımsız sosyalistlerin oluşturduğu «Geniş Sol», öteki adaylar karşısında ezici bir başarı kazandı. 


Kongre'ye katılan Vietnam Demokratik Cumhuriyeti delegesi Lai Von Ngoc, dakikalarca ayakta alkışlandı. Vietnam konusunda olağanüstü önerge, büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Önergede, Vietnam halkıyla dayanışma konusunda NUS'un yeni yeni kampanyalar örgütlemesi öngörülmekteydi. Kongre'de kabul edilen diğer karar tasarılarıyla da eğitim harcamalarının kısılmasına karşı, Ortak Pazar'dan çıkılması için ve öğrenci yurtları ile bursların arttırılması uğrunda mücadele yürütülmesine karar verildi. 


YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 


Kongre'de, yeni Yönetim Kurulu'nda full - time (tam zaman) görevlere seçilenler şunlardır : 


Charles Clarke (Başkan), Al Stewart (Başkan Yardımcısı), Sue Slipman (Genel Sekreter), Hugh Lanning (Sayman). 
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